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Overzicht dagopeningen 2022-2023  
Deel 1 

 

Week  Thema Datum Tekstgedeelten  
ochtend 

Tekstgedeelten  
middag 

Psalm 

34 Sport en bewegen  Ma 22 aug. Jaaropening   
  Di 23 aug. Gen. 1:26-28 Markus 12:13-17 Ps. 139:7 
  Wo 24 aug. 1 Tim. 4:6-16 1 Tim. 6:11-16 Ps. 37:2 
  Do 25 aug. 1 Kor. 9:22-27 Matth. 18:6-9 Ps. 119:16 
  Vr 26 aug. Hebr. 12:1-4 Hand. 17:26-31 Ps. 106:25 
35 Omgaan met Ma 29 aug. Lukas 6:20-31 Spreuken 25:21-28 Ps. 9:1 
 elkaar Di 30 aug.  Jakobus 3:1-10 Matth. 7:1-12 Ps. 15:3 
  Wo 31 aug. Joh. 13:33-38 1 Kor. 13:1-8 Ps. 143:10 
  Do 1 sept. Markus 12:28-33 Psalm 133 Ps. 133:1 
  Vr 2 sept. Lukas 6:28-36 Matth. 5:42-45 Ps. 133:3 
36 Jozef  Ma 5 sept. Gen. 37:12-22 Gen. 37:23-26 Ps. 91:1 
   Di 6 sept. Gen. 37:26-36 Psalm 105:15-22 Ps. 105:10 
  Wo 7 sept. Gen. 39:1-9 Gen. 39:10-20 Ps. 119:1 
  Do 8 sept. Gen. 40:1-8 Gen. 40:9-14 Ps. 34:11 
  Vr. 9 sept. Gen. 41:39-47 Gen. 45:1-10 GdH.:6 
37 Apologetiek Ma 12 sept. 1 Petrus 3:8-15 1 Petrus 3:15-22 Ps. 17:8 
  Di 13 sept. 1 Petrus 2:11-17 Titus 2:7-10 Ps. 101:2,3 
  Wo 14 sept. 2 Petrus 1:16-21 Matth. 17:1-8 Ps. 56:5 
  Do 15 sept. Lukas 5:1-11 Matth. 4:17-22 Ps. 145:2 
  Vr 16 sept. Lukas 5:12-16 Lev. 14:1-7 Ps. 8:2,9 
38 Apologetiek Ma 19 sept. Joh. 11:17-27 Joh. 5:19-25 Ps. 56:6 
  Di 20 sept. Lukas 24:1-12 2 Tim. 2:8-13 Ps. 21:4 
  Wo 21 sept. Hand. 4:1-13 Hand. 10:36-43 Ps. 119:23 
  Do 22 sept.  Klaagl. 3:1-23 Psalm 41 Ps. 77:1,6 
  Vr 23 sept.  Markus 15:33-41 Matth. 16:13-17 Ps. 52:7 
39 Onderzoek de Ma 26 sept. Joh. 5:19-23,37-47 Matth. 13:1-13 Ps. 119:40 
 Schriften Di 27 sept. Gen. 3:1-15 Openb. 12:1-11 Lofz.v.Z.:1 
  Wo 28 sept. Gen. 22:1-9 Openb. 7:9-17 Psalm 105:5 
  Do 29 sept. Deut.11:12-15,28-33 Hand. 3:12-23 Ps. 62:8 
  Vr 30 sept.  Jes. 11:1-10 Lukas 4:11-21 Ps. 45:1 
40 Onderzoek de Ma 3 okt. Psalm 22:1-9 Matth. 27:33-46 Ps. 22:1 
 Schriften Di 4 okt. Lukas 24:13-31 Hebr. 10:1-9 Ps. 119:65 
  Wo 5 okt. Hand. 8:26-35 Psalm 87 Ps. 87:3 
  Do 6 okt. Hand. 17:1-12 Hand. 9:1-20 GdH.:9 
  Vr 7 okt. 2 Petrus 1:10-21 Openb. 22:10-21 LvZ.: 4 
41 Duurzaamheid Ma 10 okt. Gen. 1:20-31 Gen. 2:7, 8, 15 Ps. 19:1 
  Di 11 okt. Ps. 104:5-24 Jesaja 40:25-28 Ps. 104:1 
  Wo 12 okt. Psalm 8 1 Kor. 10:31-33 Ps. 8:4 
  Do 13 okt. Lukas 8:22-25 Matth. 11:28-30 Ps. 24:1 
  Vr 14 okt.  Openb. 21:1-8 Kol. 1:16-20 Ps. 73:13 



 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

42 Bergen en Ma 17 okt. Genesis 8:1-4,14-22 Hebr. 11:1-7 Ps. 93:3,4 
 beloften Di 18 okt.  Genesis 22:1-14 Genesis 22:15-19 Ps. 105:5 
  Wo 19 okt. Exodus 19:1-8 1 Petrus 2:1-10 Ps. 147:10 
  Do 20 okt. Psalm 87 Psalm 122 Ps. 87:1,2 
  Vr 21 okt. 1 Kon. 18:17-37 Psalm 135:13-21 Ps. 135:8 
43 HERFSTVAKANTIE     
44 Bergen en  Ma 31 okt. Matth. 4:1-11 Hebr. 4:14-16 GdH:7 
 beloften Di 1 nov. Lukas 9:28-36 2 Petrus 1:16-21 Ps. 95:4 
  Wo 2 nov. DANKDAG   
  Do 3 nov. Joh. 19:17-30 Hebr. 10:5-14 Ps. 22:1 
  Vr 4 nov. Hand. 1:4-12 Hebr. 1:1-14 Ps. 47:3 



 
           

 
 
 
 
 
 
 
 
 

dinsdag 23 augustus 2022 

02 

Gespreksvragen 
1. Ken je iemand waaraan je kan zien dat die persoon iets van God uitstraalt in zijn doen en laten? 
2. Ken je ook iemand van je eigen leeftijd die dat uitstraalt?  

Welke dingen zie je bij die persoon? 

Stelling: Geschapen zijn naar Gods beeld betekent niet dat je altijd Zijn beeld weerspiegelt. 
Stelling: Geschapen zijn naar Gods beeld is geen zegen maar een opdracht.  

 

Op deze eerste dag van het nieuwe schooljaar staan we vanmorgen stil bij de eerste dag van de mensheid. 
God schept de mens op de laatste dag van Zijn scheppingswerk. Alles is klaargemaakt voor de kroon op Zijn 
schepping. En die kroon, dat ben jij! Nu we het nieuwe jaar met elkaar gaan starten, mogen we bedenken 
dat God ook nu alles klaarmaakt. Net zoals de kerkdienst begint met het uitspreken dat onze hulp en 
verwachting van God is, zo mogen wij alles van God verwachten voor het nieuwe jaar. 
 
Deze week denken we na over sport en bewegen. Vandaag gaat het vooral over bewegen. Wanneer we ons 
dit nieuwe schooljaar weer bewegen binnen en buiten de school, dan zijn we van God afhankelijk, maar we 
lezen nog meer. We lezen dat God mensen maakt naar Zijn beeld! Dus jij en ik zijn gemaakt naar het beeld 
van onze onmetelijke, onbevattelijke, majesteitelijke God! Soms voel je je misschien wel eens een beetje 
depri. Misschien heb je vandaag het gevoel dat je niet de meest populaire leerling bent in je nieuwe klas. 
Bedenk dan dat je niet zomaar een product van toeval bent. Nee, je bent gemaakt naar Gods beeld! 
Het geweldige voorrecht dat we gemaakt zijn naar Zijn beeld geeft ook verantwoordelijkheid. Als wij zijn 
gemaakt naar Zijn beeld, dan moeten we ook op Hem lijken. Niet in uiterlijke zin natuurlijk, maar in de manier 
hoe jij je op aarde beweegt. Hoe je leeft. Hoe je omgaat met je vrienden en je familie, hoe je omgaat met 
mensen die zorgen of verdriet hebben om je heen. Hoe je omgaat met iemand die van de fiets is gevallen, of 
wat dan ook. 
 
De Heere Jezus heeft hierover tijdens Zijn rondwandeling op aarde gesproken. Ook 2000 jaar geleden 
vergaten mensen al eens om naar het beeld van hun Maker te leven. In het middaggedeelte gaat het over de 
vraag of je belasting moet betalen aan de keizer. In die tijd een belangrijke vraag voor een onderdrukte Jood. 
Jezus reageert door te vragen naar de afbeelding die op de munt staat. En zegt vervolgens: ‘Geef nu alles 
waar de afbeelding van de keizer op staat aan de keizer, maar geef alles waar de afbeelding van God op 
staat aan God’. Dat is precies waar we vanmorgen over nadachten. Waar Gods afbeelding op staat, zijn wij! 
Jij en ik. Wij moeten dus volgens de boodschap van Jezus ons niet zo druk maken om aardse zaken, maar 
om de vraag of ik mijzelf opoffer aan God! 

Geschapen naar Zijn beeld    

Sport en bewegen 

Morgenlezing: Psalm 139:7 

Middaglezing: 

Genesis 1:26-28  

Markus 12:13-17  



 
            

 
 
 
 
 
 
 
 
 

woensdag 24 augustus 2022 

03 

Gespreksvragen 
1.  Denk je wel eens na over het leven straks op de nieuwe hemel en de nieuwe aarde? Waarom denk je 
 dat dit belangrijk is om te blijven doen?  

2.  De lichamelijke oefening is van weinig nut (vers 8a). Wat bedoelt Paulus hiermee denk je?  

3. Welke van de zes punten uit vers 12 vind jij het belangrijkste om te trainen? Waarom? 

       

Heb je in de afgelopen vakantie de Olympische spelen op de voet gevolgd? Of heb je zelf in de vakantie veel 
gesport of actieve dingen gedaan? Wie van jullie heeft er in de vakantie gevoetbald? Welke dingen zijn naast 
een goede balcontrole en scoren belangrijk om te kunnen winnen? Kracht, snelheid, samenspelen, techniek, 
training, focus, inzicht. 
 
Eigenlijk gaat het hier ook om in het christelijke leven. Als je wilt winnen moet je al die onderdelen trainen. 
Paulus schrijft daarover aan Timotheüs. Timotheüs was een medewerker van Paulus en Paulus geeft hem in 
deze brief tips hoe hij moet omgaan met de gemeente. In het gedeelte wat we met elkaar lazen gaat het over 
godzaligheid of godsvrucht. Hiermee wordt bedoeld het leven als christen toegewijd aan God. Op welke 
manier moet deze godsvrucht nu getraind worden? Welke onderdelen kom je tegen in dit Bijbelgedeelte 
(vs12)? Je moet jezelf dus trainen in woorden (het lezen en spreken van Gods Woorden), wandel (wat doe je 
wel en niet als christen en waarom), liefde (naaste liefde, ook voor allochtonen, zwervers en die vervelende 
persoon uit de klas), geest (Gods leiding), geloof (volhouden en vertrouwen, ook als het tegenzit) en reinheid 
(zonder zonde). 
 
Paulus eindigt dit gedeelte door te zeggen dat je moet volharden. Volhouden. Dit is een woord wat je vaak 
tegenkomt in de Bijbel. Blijkbaar was dat toen en is dat nu nog steeds niet altijd makkelijk. Houd vol met 
jezelf trainen in de omgang met God en het leven als christen. Dat kun je niet alleen, daarvoor heb je 
christenen om je heen nodig en bovenal de Geest van God zelf, Die in je wonen wil om je te leiden in je 
leven.  
 
Vanmiddag lezen we in het laatste hoofdstuk van deze zelfde brief dat Paulus opnieuw oproept om vol te 
houden. Nu gaat hij nog een stap verder dan vanmorgen. Hij maakt nu de vergelijking dat geloven is als een 
strijd. Alleen door vol te houden kan je overwinnen. Maar ook opgeven heeft consequenties, zeker in een 
oorlog. Dus ook in een Geestelijke oorlog. 

Sporten en geloven 

Sport en bewegen  

Morgenlezing: Psalm 37:2 

Middaglezing: 

1 Timotheüs 4:6-16   

1 Timotheüs 6:11-16 



 
            
 

 
 
 
  

donderdag 25 augustus 2022 

04 

Gespreksvragen 
1.  Wie van jullie heeft er een laptop of computer op zijn kamer? Wie van jullie heeft er wel eens te lang 
 achter gezeten dan dat op dat moment goed voor je was?  

2. Wie van jullie zit per dag meer dan twee uur op social media via pc of telefoon? Wie van jullie vindt 
 dat je zelf teveel tijd geeft aan dit soort activiteiten?  

Stelling: Als christen zou het goed zijn om een tijdslot op je telefoon, pc en tv te hebben.   

  

 

Misschien droom je er wel eens van om later beroemd te worden. Bijvoorbeeld een bekende topsporter. 
Maar denk je er wel eens over na dat topsporter zijn niet altijd zo leuk is? Om topsporter te zijn moet je 
behoorlijk trainen, daarover ging het gisteren, maar je moet ook veel dingen juist niet doen. Iets halen in de 
kantine bijvoorbeeld, of langs de McDonalds gaan. 
 
Ook het christen zijn brengt soms lastige dingen met zich mee. Niet alle grappen zijn meer leuk, juist de 
meest interessante roddels laat je aan je voorbij gaan en veel films kijk je liever niet meer. Soms voel je dat 
diep van binnen. Je weet dan dat je iets wel moet doen maar je wilt het eigenlijk liever niet. 
 
Als je aan een wedstrijd deelneemt, beheers je jezelf in alles, zegt Paulus. Ook ons leven is als een 
wedstrijd. Welke dingen moet jij jezelf onthouden om niet afgeleid te raken van de race waarin je zit? Geen 
laptop of computer op je kamer misschien? Een vaste regel hoeveel geld je uitgeeft aan leuke dingen of 
lekker eten? Geen Netflix account? Als je als topsporter te weinig tijd hebt om je training af te maken omdat 
je je nieuwste serie wilt afkijken, gaat er iets mis. 
 
De sporters op de Olympische spelen hebben zich ingezet tot het uiterste om de ‘eeuwige’ roem en een 
gouden medaille te ontvangen. Voor ons ligt er geen medaille klaar, maar een leven met God, in de nieuwe 
hemel en op de nieuwe aarde, zonder zorgen, zonden, verdriet of iets anders negatiefs. We mogen dan bij 
onze Maker zijn en Hem kennen!! De meest onbevattelijk grote Prijs die je je maar kunt voorstellen kun je 
krijgen. Hoeveel te meer zou je jezelf daar dus voor moeten inspannen! Misschien is het alleen de vraag of je 
wel bij Hem wílt zijn. Als je dat wilt, zorg er dan voor dat je jezelf niet laat afleiden door iets waardoor je de 
wedstrijd vergeet! 
 
Vanmiddag lezen we dat ook de Heere Jezus al sprak over zaken die je kunnen afleiden. Het kan zo zijn dat 
jij iemand afleidt! Kijk daarvoor uit! En als er iets is dat jouw afleidt, amputeer het, zodat je kreupel de 
overwinning behaalt in plaats van gezond verliest. Of Hem verliest. Jezus vraagt ons om radicaal met alles 
voor Hem te kiezen! 

Topsport 

Sport en bewegen  

Morgenlezing: Psalm 119:16  

Middaglezing: 

1 Korinthe 9:22-27 

Mattheus 18:6-9  



            
 

vrijdag 26 augustus 2022 

05 

Gespreksvragen 
1.  Hoeveel keer per dag of per week denk je er aan dat Jezus je door Zijn Geest wil leiden? 
 
2. Wat denk je dat de schrijver van de Hebreeënbrief bedoelt met ‘tot den bloede toe niet tegengestaan’ 
 (vers 4)?    
 
Stelling: Een christen is iemand die niet achterom kijkt maar alleen vooruit.  
Stelling: Geloof wat je niets kost, is niets waard.  

In Hebreeën 11 gaat het over de geloofsgetuigen. Mensen uit het oude testament die volhielden. Zij gaven 
hun geloof niet op, maar bleven op God vertrouwen. Zoals Noach, die in de 120 jaar dat hij aan de ark aan 
het bouwen was, geen druppel regen heeft gezien. Hij zal zeker soms hebben getwijfeld aan het woord van 
God, maar hij heeft het volgehouden, door de volharding in het geloof. Dus laten ook wij nu, na al die 
bekende verhalen van Abram, Mozes, Rachab, David en Samuel gehoord te hebben, net als hen volhouden!  
 
Breek in je leven met de zonden. Stop ermee, vraag vergeving en sta weer op om vol goede moed door te 
gaan! En denk bij dit alles dat we hierin niet de eerste zijn en ook niet de laatste. Denk eraan dat je 
Verlosser, Jezus Christus Zelf ook deze weg heeft moeten gaan. Maar ook Hij keek vooruit. Vooruit naar de 
toekomst die wacht. Waarin wij met Hem mogen zijn!! Met dat beeld voor ogen heeft de Heere Jezus ‘het 
kruis verdragen en de schande veracht’. Zoals Dafne Schippers als sprintkampioene zich richt op de finishlijn 
en zich nergens door laat afleiden tijdens de race, zo moeten ook wij ons niet laten afleiden en ons oog op 
Christus gericht houden! 
 
Misschien denk je bij dit alles: Tja, ik ben niet zo gelovig. Ik heb niet zo’n groot geloof als Noach of Rachab. 
Weet je wat voor moois er in het eerste stukje van vers twee staat? Jezus, de Leidsman en Voleinder van 
het geloof. Je staat er niet alleen voor! Jezus wil en zal je leiden! Dat doet Hij door de Heilige Geest. En dat 
is nog niet alles. Ons geloof is vaak zo klein en wankel, herken je dat? Nu hangt de uitkomst van de race niet 
af van ons kleine geloof. Jezus Zelf maakt het namelijk af. Hij maakt je kleine geloof vol. Ook daarin laat Hij 
je nooit alleen! Aan het begin van je leven was Hij erbij, tijdens de race is Hij erbij en bij het einde maakt Hij 
het af! Hoe groot en geweldig en aanbiddelijk is Hij! 

Jezus als voorbeeld   

Sport en bewegen 

Morgenlezing: Psalm 106:25 

Middaglezing: 

Hebreeën 12:1-4   

Handelingen 17:26-31   

  

 



            
  

maandag 29 augustus 2022 

06 

Gespreksvragen 
1.  Het klinkt niet aanlokkelijk ‘verstoten worden, gesmaad omwille van de Heere Jezus’. Waardoor 
 zouden de eerste christenen die stierven in de arena’s door de wilde dieren het toch volgehouden 
 hebben?   

2. Wij vinden het vaak heel logisch als je haat wie jou haat en vriendelijk bent voor wie voor jou vriendelijk 
 is. Wat is het doel van Jezus’ opdracht om het tegenovergestelde te doen?  

 

 

De Heere geeft in dit gedeelte onderwijs aan Zijn leerlingen. Onderwijs dat lijnrecht ingaat tegen de wereldse 
maatstaf van “gelukkig zijn”.  
 
Zalig, betekent eigenlijk “gelukkig te prijzen”. Als je arm bent of hongerig, verdrietig en gehaat, dan vinden wij 
dat meestal geen gelukkige toestand, maar de Heere weet wat er gaat gebeuren met Zijn volgelingen. Als ze 
straks de wereld intrekken om het evangelie te verbreiden onder alle volkeren, dan zullen ze deze dingen 
zeker ondervinden. Toch mogen ze blij zijn, zegt de Heere, want ze zijn op weg voor het Koninkrijk en dat 
zullen zij ook gaan ontvangen! Hun verdriet zal blijdschap worden, hun honger verzadiging. Dat ze 
buitengesloten zullen worden is wat leerlingen van Hem te wachten staat; veracht worden om Zijn naam. 
Maar, ze zijn onderweg naar het Vaderland hierboven. Dat is de erfenis die ze gaan krijgen. Terwijl degenen 
die nu gaan voor macht en geld en populariteit, dan zullen treuren! Wat een verschil. En, wat een keuze; 
leven is even, sterven wordt erven. 
 
De Heere geeft ook nog een advies mee: liefde voor je vervolgers en voor hen die je haten, je slaan, je 
spullen stelen. 

Onderwijs 

Omgaan met elkaar   

Morgenlezing: Psalm 9:1 

Middaglezing: 

Lukas 6:20-31       

Spreuken 25:21-28   



            
          

  

 

07 

Gespreksvragen 
1. Aan één boom kunnen geen twee soorten vruchten groeien. Hoe kan het dan dat er soms toch hele 
 lelijke woorden uit onze mond komen en hele vriendelijke? 

2. Hoe kun je leren je tong in toom te houden?      

      

      

Morgenlezing: Psalm: 15:3 

Middaglezing: 

Jakobus 3:1-10 

 Mattheus 7:1-12 

dinsdag 30 augustus 2022 

Gespreksvragen 

Jakobus neemt ons vandaag mee in de overdenking van onze woorden. Woorden kunnen mensen goed 
doen en helpen. Je kunt je vrienden bijstaan als ze het moeilijk hebben, ze bemoedigen en troosten. Maar 
met onze woorden kunnen we ook heel makkelijk anderen kwetsen of pijn doen. Zeker als iemand onszelf 
raakt of kwetst, dan is het wel heel moeilijk om je tong in toom te houden in je reactie.  
 
Jakobus verwijst hier naar paarden die een bit in hun mond krijgen om ze ergens heen te leiden. En naar 
een schip dat bestuurt wordt door een relatief klein stuur en toch over grote zeeën kan varen. Zoals dat bit of 
stuur moet onze tong ook bestuurd worden, aangestuurd om in plaats van geniepige of lelijke dingen, mooie 
en goede dingen te zeggen. Je kunt op het ene moment een Psalm zingen en op het andere moment 
roddelen over iemand in je klas. Jakobus zegt: dat zou niet zo moeten zijn! Als je hart de Heere toebehoort, 
dan is de bron van je hart gezuiverd, schoon, dan mag en kan daar toch geen vuil water meer uit vloeien?  
 
Leg die lat eens langs je eigen leven: wat zeggen we allemaal? Probeer eens te bedenken dat de Heere 
meeluistert en vraag Hem dat je Hem met je woorden zult eren? Misschien moet je hierin wel zonden 
belijden. Vraag de Heere je te helpen door Zijn Geest om Hem met je woorden te eren. 
 

Woorden Hoe 

Omgaan met elkaar  

Morgenlezing: 

Middaglezing: 



            
  

woensdag 31 augustus 2022 

08 

Gespreksvragen 
1. Aan welke vormen van liefde denken jullie bij ‘naastenliefde’? 

 
2. Leg die lat eens langs je eigen leven: hoe ver ga jij in het dienen van de ander in liefde? Waar leg je 

de grens?  
 

De Heere begint Zijn discipelen aan te spreken als “lieve kinderen” of “kinderkens”. Dat laat al zien hoe lief 
de Heere Zijn volgelingen had. Hij wil ze gaan voorbereiden op de komende lijdenstijd, terwijl Hij weet dat ze 
er niet genoeg op voorbereid zullen zijn!  
 
Je hoort het ontfermen in Zijn stem alleen al door dit “kinderkens”. De Heere geeft ze het gebod van de 
naastenliefde mee. Op het fundament van Zijn liefde dat binnenkort tot uiting komt in Zijn lijden en sterven, 
mogen zij gaan bouwen met onderlinge liefde. Zoals Hij: jezelf opofferen voor de ander, over je eigen grens 
heen, de ander dienen in liefde. Dat zal een enorme uitwerking hebben: mensen zullen het zien: hoe goed 
het is in de gemeenschap van christenen; dat daar liefde heerst en geen jaloezie, gunnen in plaats van 
vergelijken en afgunstig zijn! Dat heeft een enorme uitstraling naar buiten! 
 
Petrus vindt het ook heel mooi, hij wil er gelijk aan gaan beginnen. Hij zegt dat hij klaar staat om zijn leven 
voor de Heere te geven. Maar dit is te vroeg; niet in eigen kracht lukt deze liefde. Petrus moet op dit moment 
nog leren dat hij de Heilige Geest nodig zal hebben om de Heere werkelijk zo te dienen. In eigen kracht kom 
je tot verloochenen, maar in Gods kracht kan Petrus later alles geven in het volgen van Jezus! 

Naastenliefde  

Omgaan met elkaar 

Morgenlezing: Psalm 143:10  

Middaglezing: 

Johannes 13:33-38  

1 Korinthe 13:1-8  



            
  

donderdag 1 september 2022 

09 

Gespreksvragen 
1. En jij? Begrijp jij hoe ver het discipelschap gaat? Dat het alles vraagt en ook alles geeft?  

 
2. Hoe kom je tot zo’n geloofsgehoorzaamheid? 

 

Stilletjes heeft een Schriftgeleerde staan luisteren naar een gesprek tussen de Heere Jezus en een groepje 
Sadduceeën. Hij kan zich helemaal vinden in de manier waarop de Heere hen antwoord geeft en daarom 
durft hijzelf ook met een vraag te komen. Zijn vraag is oprecht: temidden van alle geboden en verboden in de 
Thora en de overlevering is hij op zoek naar het belangrijkste in zijn leven. Op zoek naar het zwaartepunt, 
het ijkpunt, waar moet hij nu echt voor gaan?  
 
Misschien loop jij ook wel rond met die vraag: waar komt het nu eigenlijk echt op aan in mijn leven? En, waar 
zal de Heere naar vragen als Hij terugkomt? De Heere Jezus antwoordt met het “Shema Israël”; Hoor Israël!  
Let op, dit zijn belangrijke woorden: de Heere God is Eén, Hij is Degene die vraagt naar je hart, naar je 
liefde. Hij dingt naar de eerste plaats in jouw leven! Hij wil het richtpunt zijn van je handelen, de Eerste waar 
jij je krachten aan geeft. Dat is veel zeg je. Nee, dat is alles!! Maar Hij geeft er ook alles voor: Zijn leven gaat 
Hij geven uit uiterste liefde. Is Hij niet onze volkomen liefde waard? 
 
Geloof en gehoorzaamheid zijn twee kanten van dezelfde medaille. Ze horen zo bij elkaar dat de uitingen 
van liefde voor de naaste volledig bij dit gebod passen. De Schriftgeleerde beaamt Jezus woorden: dit is het 
waar hij voor wil gaan, dit is discipelschap! 

Discipelschap  

Omgaan met elkaar  

Morgenlezing: Psalm 133:1  

Middaglezing: 

Markus 12:28-33   

Psalm 133   



            
 
vrijdag 2 september 2022 

10 

Gespreksvragen 
1.  Bedenk eens een paar dingen die jij graag wilt dat anderen voor jou of met jou doen. Hoe zou jij dat 
 voor een ander kunnen doen?  

2. Houd jij dat ook dagelijks in je achterhoofd bij hoe je met anderen omgaat, ook als je ze niet zo mag?  

Ken jij het spreekwoord: “Wat jij niet wilt dat jou geschied, doet dat ook een ander niet”? Dat gebruiken we 
wel eens om aan te geven dat je je tegenover een ander, je naaste, niet kwalijk moet gedragen. Neem jezelf 
maar als maat; jij wilt toch ook niet dat anderen over je kletsen, roddelen, je buitensluiten of uitlachen? Doe 
dat dan ook niet bij iemand anders! 
 
Toch laat de Heere ons vandaag deze spreuk in een spiegel zien; niet het negatieve, dat wat jij ook niet wilt, 
moet de maat zijn waaraan je meet hoe je met een ander omgaat, maar het positieve. Bedenk maar eens 
hoe jij graag wilt dat anderen met jou omgaan. Jij vindt het toch ook fijn als anderen positief over jou praten, 
je uitnodigen en meenemen, open en vriendelijk tegen je zijn? Nou, zegt de Heere Jezus, ga zo ook om met 
een ander als je werkelijk je naaste wilt liefhebben als jezelf. Maak dat liefhebben maar concreet; zegen een 
ander, ook als hij jou benadeeld, wees vriendelijk, zelfs voor mensen die jou uitschelden. Bid voor degenen 
die over je roddelen, sta niet te schreeuwen over je rechten, maar wees barmhartig, hartelijk, vriendelijk, 
geduldig voor iedereen. 
  
De Heere zegt: kijk, degenen die Mij niet kennen zijn ook goed voor hen die goed voor hun zijn, lenen iets uit 
als ze weten dat ze het terug krijgen, maar jullie mogen verder gaan, over de grens van wat logisch is en van 
je verwacht kan worden. Dan loopt je niets mis zegt de Heere, dan krijg je juist iets, namelijk het hemelse 
loon. Omdat je Vader weet wat jij in het verborgene voor goeds gedaan hebt zal Hij je in het openbaar 
teruggeven. Wat je zaait, dat zul je oogsten! 

Liefhebben 

Omgaan met elkaar  

Morgenlezing: Psalm 133:3  

Middaglezing: 

Lukas 6:28-36   

Mattheus 5:42-45   
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Gespreksvragen 
1. Zou Jozef onderweg naar Egypte nog gedacht hebben aan zijn dromen? 

 
2. Kunnen dromen nu nog steeds een boodschap van God bevatten?    

 

 

Jozef, de dromer, is in zijn prachtige veelkleurige pronkgewaad op weg naar zijn broers. Het is een lange 
reis, eerst moet Jozef ongeveer 30 km richting Jeruzalem reizen en daarna nog ongeveer 45 km richting het 
noorden van Israël. De broers van Jozef zitten niet echt te wachten op hun jonge broertje, ze haten hem! 
Jozef, hun 17-jarige broertje, vertelde altijd alles door aan vader (Genesis 37). Die meesterdromer en vaders 
lievelingetje mocht wel thuisblijven.  
  
We weten niet waarom de broers ruim 75 km van huis zijn met de kudde. We weten wel dat vader Jakob 
graag wil weten hoe het is met zijn zonen en de kudde. Aangekomen in Sichem kan Jozef zijn broers 
nergens vinden, de mensen uit Sichem zien Jozef zoekend door het veld lopen in zijn prachtige gewaad. 
Gelukkig weet iemand te vertellen dat zijn broers nog verder zijn doorgereisd, ze zijn nu in Dotan, zo’n 20 km 
verderop. Na een dag lopen komt Jozef in Dotan aan, zijn broers zien hem al aan komen, ‘Hé daar komt de 
meesterdromer aan’. De broers bedenken gelijk een plan om verlost te worden van het irritante broertje, ze 
gaan hem vermoorden. Alleen Ruben vindt dit geen goed idee, maar hij wil zijn broers niet afvallen. Op 
advies van Ruben besluiten ze om Jozef levend in een kuil te werpen. Tot tevredenheid van Ruben stemde 
iedereen in met het plan en Jozef werd in de lege waterput gegooid. Ruben zou hem straks, als de andere 
even weg zijn, wel bevrijden.  
 
We kennen het verhaal, Jozef komt aan gelopen, misschien wel opgelucht dat hij zijn broers na een reis van 
bijna 100 km heeft gevonden. Ruw wordt hij vastgepakt, zijn kleren worden kapotgetrokken en Jozef wordt in 
de put gegooid. En voordat Ruben zijn broertje kan bevrijden is hij, naar het idee van Juda, verkocht aan de 
handelaren. En daar gaat Jozef weer, hij heeft nog niet eens kunnen uitrusten van zijn lange reis, of hij gaat 
weer terug naar het zuiden. Langs Hebron, langs zijn woonplaats, op weg naar Egypte.  

Een dure mantel  

Jozef  

Morgenlezing: Psalm 91:1  

Middaglezing: 

Genesis 37:12-22  

Genesis 37:23-26  
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Gespreksvragen 
1. God had een plan met Abraham, Izak, Jakob, Jozef, enz. Heeft Hij ook een plan met ons?  

 
2. Hoe weet je welk plan God met ons heeft?  

  

Het plan van Juda pakt goed uit voor de broers, als ze Jozef hadden vermoord dan hadden ze geen geld 
gehad en moesten ze ook nog de sporen van de moord zien te verbergen. Nu zijn ze verlost van hun 
vervelende broertje en twintig zilverstukken rijker. Ruben ziet zijn broer Juda staan met twintig zilverstukken 
in zijn hand en als hij in de waterput kijkt blijkt Jozef weg te zijn. Het eerste wat hij doet is zijn kleren 
verscheuren. En daar zit Ruben, hij heeft zijn herdersmantel, langs de naden losgescheurd en naast hem op 
de grond ligt de gescheurde dure jas van Jozef.   
 
Het kapotscheuren van kleren was in de tijd van de Bijbel een teken van rouw. Vaak trokken de mensen die 
in rouw waren een ruw, donker rouwkleed (Jona) aan of ze strooide stof over hun hoofd, ze verzorgde hun 
haren niet (2 Samuel) en zongen een klaagzang (Jeremia). Bij andere volken zien we ook dat zij hun haren 
afscheren of zichzelf verwonden als teken van rouw. God had het volk Israël verboden om dit te doen.  
 
Het lijkt er op dat Ruben vooral in rouw is omdat hij niet weet hoe hij het verhaal aan zijn vader moet gaan 
vertellen, hij is immers de oudste zoon. De andere broers weten wel een oplossing. Ze slachten een bokje en 
gebruiken het bloed om de dure jas van Jozef te besmeuren. En als een knecht een aantal dagen later bij 
Jakob aankomt, weet Jakob het gelijk, zijn lievelingszoon is verslonden door een wild dier.  
 
Met elkaar proberen ze hun vader te troosten, eerst zijn dochter en schoondochters en later ook zijn zoons. 
Maar Jakob is niet te troosten, hij heeft zijn kleren gescheurd en een rouwkleed omgedaan. 
Hij blijft rouwen om zijn zoon, tot op de dag van zijn dood. Iedereen die langs het tentenkamp van Jakob in 
het dal van Hebron komt hoort het klaaglied van Jakob over zijn zoon.  
 
De geschiedenis lijkt zich te herhalen, Jakob heeft zijn vader misleid met een geitenbokje, zijn zonen 
misleiden Jakob met het bloed van een geitenbokje. Ezau wilde zijn broer Jakob doden, de broers wilden 
Jozef doden. Maar God staat boven de geschiedenis. Hij heeft een plan met het leven van Jakob en zijn 
zoons. Jozef zit als slaaf in een ver land, niet voor niks, straks zal hij het leven van zijn familie kunnen 
redden als er hongersnood ontstaat. Sommige uitleggers noemen Jozef daarom een voorafschaduwing van 
Christus, door Zijn lijden en sterven kunnen wij gered worden. 

Een gescheurde mantel 

Jozef  

Morgenlezing: Psalm 105:10 

Middaglezing: 

Genesis 37:26-36 
    

Psalm 105:15-22  
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Gespreksvragen 
1. Wat is een heilsplan? 
 
2. Hoe kunnen we aan het leven van Jozef zien dat zijn leven onderdeel uitmaakt van een groter 
 heilsplan?   
  
 

De tijd verstrijkt, de oude Jakob zit voor zijn tent, het leven van Jakob ziet er verdrietig uit. Ruben zijn oudste 
zoon is na de dood van Rachel naar bed gegaan met Bilha, de bijvrouw van Jakob (Genesis 35). Simeon en 
Levi, de tweede en derde zoon van Jakob, hebben ook voor Jakob afgedaan. Dit, nadat zij wraak hebben 
genomen op Hemor en zijn familie, nadat Hemor naar bed is gegaan met Dina. Levi zijn vierde zoon is 
vertrokken, hij woont nu in Adullam waar hij getrouwd is met een kanaänitische vrouw. En Jakob rouwt om 
het verlies van Jozef.  
 
Maar hoe gaat het met Jozef? Ook zijn leven ziet er niet echt rooskleurig uit. Ver weg van zijn vader zit hij in 
de gevangenis. Het leek goed te gaan, na zijn aankomst in Egypte is hij door Potifar, een belangrijke 
functionaris van de koning, gekocht op de slavenmarkt. Jozef bleek een hardwerkende, knappe 
dienstknecht. Potifar was zeer tevreden over Jozef. Potifar zag dat de God van Jozef bij Jozef was, waardoor 
alles wat hij deed goed ging. Hij had van Potifar een belangrijke functie gekregen. Maar nu lijkt de situatie 
uitzichtloos, zijn mantel is gevonden in de slaapkamer van de vrouw van Potifar. En nadat deze vrouw eerst 
leugens over Jozef verspreid heeft onder de huisknechten van haar man, laat ze de mantel van Jozef aan 
haar man zien. Ook aan haar man vertelt ze een leugen over Jozef, de Hebreeuwse knecht. En Potifar keek 
naar de mantel en geloofde het verhaal van zijn vrouw. De kleren van Jozef waren het bewijs. Jozef leek een 
hardwerkende dienstknecht en nu blijkt dat hij zijn vrouw wilde verleiden en met haar naar wilde bed gaan. 
Jozef wordt direct gestraft en naar de gevangenis gestuurd. Maar ook daar in de gevangenis was de Heere 
bij Jozef. Het leven van Jozef lijkt misschien uitzichtloos, maar de Heere was al die tijd bij hem.  
 
Waarom laat God het toe dat Jozef zo’n oneerlijke behandeling krijgt? Of past het bij de woorden die Petrus 
in zijn brief schrijft: “Want dat is genade, indien iemand om het geweten voor God zwarigheid verdraagt, 
lijdende ten onrechte (..) Maar indien gij verdraagt, als gij weldoet, en daarover lijdt, dat is genade bij God. 
(….) Vernedert u dan onder de krachtige hand Gods, opdat Hij u verhooge te Zijner tijd”. 

Een mantel als bewijs 

Jozef 

Morgenlezing: Psalm 119:1   

Middaglezing: 

Genesis 39:1-9 

Genesis 39:10-20 



            
  

donderdag 8 september 2022 

14 

Gespreksvragen 
1. Ben jij iemand die eerst luistert naar de ander of iemand die graag oplossingen aandraagt?   

2. Hoe zou Jozef zich gevoeld hebben als blijkt dat de schenker hem is vergeten?  

 
  

 

Daar loopt Jozef in zijn gevangenismantel, ijverig aan het werk. Jozef mag weten dat God bij hem is en dat 
de Heere hem niet alleen laat. God zegende Jozef bij alles wat hij doet. En dat wordt ook zichtbaar, alles wat 
Jozef in de gevangenis doet gaat goed. Het hoofd van de gevangenis heeft dit ook opgemerkt hij vertrouwt 
Jozef zo dat hij de leiding krijgt over alle gevangen.   
 
Vandaag heeft Jozef er een nieuwe taak bij gekregen, hij moet twee nieuwe gevangenen bedienen, de 
schenker en de bakker van de Farao.  
 
Er schijnt iets gebeurd te zijn in het paleis van de Farao. Het is niet duidelijk wat er is gebeurd maar de 
schenker en de bakker moeten ervoor boeten. Ze zijn gevangen gezet in afwachting van hun proces. Wat 
opvalt is dat Jozef niet iemand is die snel het eten bij de twee verdachten neerzet en snel weer weg loopt, 
nee, Jozef neemt de tijd voor hen. Jozef doet zijn werk niet chagrijnig omdat hij onschuldig gevangen zit. Hij 
informeert hoe het met de mannen gaat, hij luistert en praat met hen. Het valt Jozef direct op als de mannen 
er op een dag erg somber uitzien, hij ziet dat er iets mis is. Ze vertellen dat ze die nacht een opmerkelijke 
droom hebben gehad, een droom die vast een betekenis zal hebben. In het paleis waren genoeg Egyptische 
geleerden die de dromen konden uitleggen. Maar nu hier in de gevangenis is er niemand die hen kan 
helpen. Dan wijst Jozef de schenker en de bakker erop dat alleen de Heere God de enige echte uitleg van 
een droom kan geven. Jozef gaat zelf niet interessant doen door te proberen een betekenis van de beide 
dromen te geven. Nee, Jozef getuigt hier van zijn geloof in de God van Israël.  
 
Eerst vertelt de schenker zijn droom over een wijnstok met ranken waarna Jozef de droom uitlegt, over drie 
dagen krijgt de schenker zijn functie weer terug en mag hij weer voor de Farao werken. Na het vertellen van 
zijn droom krijgt de bakker een hele andere betekenis te horen. Hij zal over drie dagen geëxecuteerd 
worden. Drie dagen later blijkt dat alles precies zo uitkomt als Jozef, door God geïnspireerd, gezegd heeft. 
De schenker komt vrij, de bakker wordt gestraft en Jozef blijft achter. Hij had nog wel aan de schenker 
gevraagd of hij aan hem zou denken als hij terug was bij de Farao. Maar de schenker is Jozef vergeten en 
nog twee jaar lang zal Jozef onschuldig in de gevangenis moeten blijven.   

In een gevangenismantelV 

Jozef 

Morgenlezing: Psalm 34:11  

Middaglezing: 

Genesis 40:1-8  

Genesis 40:9-14  
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Gespreksvragen 
1.  Kunnen de mensen om ons heen ook aan ons zien dat Gods Geest bij ons is?  

2. Hoe zouden de broers zich gevoeld hebben als blijkt dat Jozef de onderkoning van Egypte is? 

 

Daar staat Jozef in zijn koninklijke jas, voor hem zitten zijn broers met gescheurde mantels voor de  
onderkoning van Egypte. Als Jozef zijn broers zo ziet zitten heeft hij misschien wel gedacht aan de 
achterliggende jaren. Misschien heeft hij wel gedacht aan de tijd dat hij onschuldig in de gevangenis zat. Hij 
had nog zoveel hoop dat de schenker een goed woordje voor hem zou doen nadat hij gesproken had met de 
schenker en de bakker. Maar de schenker vergat Jozef, pas twee jaar later dacht hij opeens weer aan hem. 
Toen stond Jozef opeens voor de Farao en mocht hij, met hulp van God, de droom van de koning uitleggen. 
God had een boodschap voor de Farao, er zouden zeven jaren van welvaart en voorspoed komen en daarna 
zeven jaren van hongersnood. Terwijl Jozef daar zo voor zijn broers staat, denkt hij misschien wel terug aan 
het moment dat hij advies mocht geven aan de Farao. Dat was een bijzonder moment geweest voor Jozef, 
hij de buitenlandse gevangene, gaf advies aan de Farao. Al die tijd was Jozef niet alleen geweest, zelfs de 
Farao ziet dat Jozef vervuld is met Gods Geest (Genesis 41 vers 38). En van het ene op het andere moment 
verandert het leven van Jozef, van onschuldige gevangene wordt Jozef de belangrijkste ambtenaar van het 
rijk van de Farao. 
 
En daar staat Jozef, de onderkoning, in zijn koninklijke mantel met zijn koninklijke ring. Wat is het lang 
geleden dat hij zijn broers heeft gezien. Hij was 17 jaar toen hij verkocht werd en nu, ongeveer 22 jaar later 
ziet hij zijn broers weer terug. De broers zitten met angst in hun ogen voor Jozef, Juda voert het woord voor 
de familie. In de tas van Benjamin is ‘een gestolen’ voorwerp gevonden en Jozef heeft de opdracht gegeven 
om Benjamin op te laten sluiten, hij zal als slaaf moeten werken in Egypte. Als Jozef naar de woorden van 
zijn broer Juda luistert, hoort hij dat zijn broer veranderd is. 
  
Juda, die 22 jaar geleden Jozef heeft verkocht en zijn vader heeft bedrogen met een mantel die besmeurd 
was met bloed, hij wil zichzelf nu opofferen voor zijn broer Benjamin. Dan lukt het Jozef niet meer om 
zichzelf te beheersen, wat is er veel gebeurd in zijn leven wat heeft hij al die tijd zijn vader en familie gemist. 
Maar al die tijd is Jozef niet alleen geweest, in de 22 jaar mocht Jozef weten dat God bij hem was. En dat 
God met alles een plan heeft, want door Zijn plan is Jozef in Egypte terecht gekomen en kan hij nu zijn 
vader, zijn broers, zijn hele familie te eten geven en een veilige plek om te wonen.   

Een koninklijke Jas 

Jozef  

Morgenlezing: Gebed d. H.: 6  

Middaglezing: 

Genesis 41:39-47 

Genesis 45:1-10  
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Gespreksvragen 
1.  Ben jij iemand die met hoop leeft? Waar blijkt dat uit?  

2.  Kun je een voorbeeld geven van een situatie waarbij niet-christenen door de woorden van christenen 
 werden afgeschrikt? 

  

 

 

En wees altijd bereid tot verantwoording aan een ieder die u rekenschap afeist van de hoop die in u is, met 
zachtmoedigheid en vreze (vers 15) 
 
De komende twee weken denken we bij de dagopeningen na over het thema apologetiek. Het woord 
apologetiek is uit de Griekse taal afkomstig en betekent verdedigen, verantwoording afleggen. Meestal 
bedoelen we met apologetiek de verdediging van het christelijk geloof. De apostel Petrus gebruikt het woord 
in het Bijbelgedeelte dat we vandaag lezen. Hij roept ons op om bereid te zijn tot het afleggen van 
verantwoording; bereid te zijn tot apologetiek dus.  
 
Waarvan moeten we volgens Petrus verantwoording afleggen? Moeten we allerlei argumenten aandragen 
die bewijzen dat het heel goed is om in God te geloven? Soms kan dat nodig zijn, maar in dit Bijbelgedeelte 
begint Petrus daar niet mee. Hij zegt: een christen is iemand die hoop heeft. Hoop op God, hoop op de 
vergevende liefde van de Heere Jezus, hoop op het eeuwige leven. Als jij een christen bent, mag je leven in 
die hoop en daarvan getuigen naar anderen. Er zijn in onze tijd veel mensen zonder hoop. Ze vinden het 
leven vooral toeval, eigenlijk zinloos en zonder doel, want dood is dood. Je mag daar iets tegenin brengen: 
hoop op God die het leven zin geeft omdat Hij het geschapen heeft. 
 
Op welke manier ga je er tegenin? Zet je een grote mond op? Laat je neerbuigend merken hoe dom die 
ongelovigen toch wel zijn? Nee, de apostel zegt tegen ons: doe het met zachtmoedigheid en vreze. Die 
zachtmoedigheid heeft te maken met Gods gebod van de naastenliefde. Ook met het besef dat we het geloof 
niet zelf gemaakt hebben, maar als genade van God ontvangen. Vanuit de naastenliefde gun je dat ook 
anderen. 
 
Als je dat met ‘vreze’ bespreekt, houdt het in dat je je gesprekspartner met eerbied en respect behandelt. 
Want door onze verkeerde woorden kunnen mensen zomaar een afkeer krijgen van het christelijk geloof, 
eigenlijk: een afkeer van God. Dan tasten we de eer van God aan en laten we onze naaste in zijn of haar 
verlorenheid. 

Apologetiek: zachtmoedig getuigen van hoop 

Apologetiek 

Morgenlezing: Psalm 17:8  

Middaglezing: 

1 Petrus 3:8-15   

1 Petrus 3:15-22 
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Gespreksvragen 
1.  Een bekende uitspraak zegt: ‘Predik het Evangelie, desnoods met woorden.’ Wat zou daarmee 
 bedoeld worden? Ben je het met de uitspraak eens?  

2. Vallen wij als christenen in onze tijd op dezelfde manier op als de christenen in de tweede eeuw?  
 Wat vind je daarvan?  

 

 

 

… zij uit de goede werken die zij in u zien God verheerlijken (vers 12) 
 
In het Bijbelgedeelte van vandaag gaat het over christenen die ter verantwoording geroepen worden. Door 
de mensen om hen heen worden ze kwaaddoeners genoemd. Dat is niet zo vreemd. Christenen deden in de 
tijd van de apostel Petrus niet mee met de feesten in de heidense tempels. En in het grote Romeinse rijk 
waren ze met de Joden de enigen die geen goddelijke eer gaven aan de keizer. Zulke mensen kunnen niet 
anders zijn dan kwaaddoeners: een gevaar voor het rijk en voor hun omgeving.  
 
Hoe moeten de christenen waaraan Petrus zijn brief schrijft zich verdedigen? Anders gezegd: hoe moeten ze 
apologetiek bedrijven? De apostel zegt: door je manier van leven. Leef op een goede manier tussen de 
mensen die God niet kennen.  
 
Er is uit de tweede eeuw een brief bewaard gebleven die beschrijft hoe de christenen in de oudheid leefden: 
‘Ze wonen in de steden (…) al naar gelang ieders lot meebracht, en ze volgen de plaatselijke gewoontes 
inzake kleding, voedsel en het overige leven. Toch vertonen ze een bewonderenswaardige en algemeen als 
vreemd erkende levenswijze. Ze wonen in hun eigen land, maar als vreemdelingen. Ze delen in alles mee 
als burgers, maar hebben alles te lijden als vreemdelingen. Elk land is hun een vaderland en elk vaderland is 
hun vreemd. Ze trouwen als ieder ander. Ze krijgen kinderen, maar leggen ze niet te vondeling. Ze delen hun 
tafel, maar niet hun bed. Ze leven “in het vlees”, maar niet “naar het vlees”. Ze vertoeven op aarde, maar zijn 
thuis in de hemel. Ze gehoorzamen de vastgestelde wetten, maar door hun levenswijze overtreffen ze deze 
wetten. Ze hebben alle mensen lief en worden door iedereen vervolgd.’  
 
De apostel Petrus noemt zo’n manier van leven in het Bijbelgedeelte van vandaag ‘goede werken’. Waarom 
zou je zo leven? In dit Bijbelgedeelte zijn daar twee antwoorden op. Door zo te leven leg je het zwijgen op 
aan de onwetendheid van de dwaze mensen (vers 15). En opdat de heidenen uit de goede werken die ze bij 
de christenen zien God verheerlijken. Dat is verdediging van het christelijk geloof – apologetiek - door je 
manier van leven.  
 

Apologetiek: manier van leven als getuigenis  

Apologetiek  

Morgenlezing: Psalm 101:2,3  

Middaglezing: 

 1 Petrus 2:11-17 

Titus 2:7-10  
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Gespreksvragen 
1. Zou een persoonlijke getuigenis over wat je zelf van de Heere God ervaren hebt helpen in de  

verdediging van het christelijk geloof? Kun je een voorbeeld geven?  

2.  Kun je het christelijk geloof ook verdedigen als je nog nooit iets van God ervaren hebt?   

En deze stem hebben wij gehoord (vers 18) 
 
Soms vertel je een verhaal aan je vrienden of vriendinnen en dan willen ze je niet geloven. Ze lachen een 
beetje en zeggen ‘Zal wel... Geloof je ’t zelf?’. Je weet zeker dat je geen verzinsel vertelt, maar hoe overtuig 
je je vrienden daarvan? Misschien helpt het als je zegt: ‘Ik heb het zelf gezien!’, of: ‘Ik heb het zelf gehoord!’.  
 
Zoiets doet de apostel Petrus in het Bijbelgedeelte dat we vandaag lezen. Hij vertelde over Jezus, de Zoon 
van God. Hij vertelde dat God aan Jezus eer en heerlijkheid gegeven heeft. Dat deze Zoon van God alle 
macht heeft. Maar de mensen om hem heen geloofden hem niet. Is die Jezus van jou niet gewoon een 
romanfiguur of iemand uit de mythologie? Vertel je eigenlijk geen fabeltjes?  
Nee, zegt Petrus, zeker niet. Ik heb het namelijk zelf gehoord. Ik was erbij op de berg van de verheerlijking. 
Ik heb gezien hoe Jezus van gedaante veranderde, hoe z’n gezicht straalde als de zon en zijn kleren wit als 
het licht werden. Ik heb het zelf gehoord toen daar de stem van God klonk, die zij: ‘Dit is mijn geliefde Zoon!’ 
 
In de geschiedenisles moet je soms de betrouwbaarheid van bronnen beoordelen. Een van de dingen waar 
je dan op let, is of de schrijver van de bron ooggetuige is of niet. Een ooggetuige is over het algemeen 
betrouwbaarder dan iemand die er niet bij geweest is. Zo hebben de christenen van alle eeuwen het Bijbelse 
getuigenis over de Heere Jezus gelezen: de mensen die het in opdracht van de Heere God hebben 
opgeschreven zijn er zelf bij geweest. Hun getuigenis is betrouwbaar.  
 
Als het in onze tijd over apologetiek gaat, mag je op die ooggetuigen van toen terugvallen en naar hen 
verwijzen. Maar hopelijk zeg je ook: ‘Ik heb het zelf gehoord toen ik de Bijbel las of een preek hoorde, en ik 
heb ervaren dat het getuigenis over de Heere Jezus waar is. Hij is de Zaligmaker van de wereld en ook van 
mij.’ 
 

Apologetiek: … ik heb het zelf gehoord 

Apologetiek  

Morgenlezing: Psalm 56:5  

Middaglezing: 

2 Petrus 1:16-21       

Mattheus 17:1-8  
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Gespreksvragen 
1. Waarom moet je jezelf kennen om apologeet te zijn? 

 
2. Waarom moet je God kennen om apologeet te zijn?  

Van nu aan zult u mensen vangen (vers 10)  
 
Waarom zou je eigenlijk het christelijk geloof moeten verdedigen of waarom zou je verantwoording moet 
afleggen van je geloof? Dat is een logische vraag als we twee weken lang lezen over het thema apologetiek. 
Is het misschien om ons gelijk te halen? Niemand van ons heeft immers graag het idee dat anderen hem niet 
serieus nemen. En dat kan een christen in 2016 zomaar overkomen… Dus moet je het geloof met hand en 
tand verdedigen. Apologetiek om anderen op hun woorden te vangen.  
 
In het Bijbelgedeelte van vandaag lezen we iets over de manier waarop de Heere Jezus mensen in zijn 
dienst neemt. Hij heeft gebruik gemaakt van het schip van Simon om te kunnen spreken tegen de mensen 
die op de oever van het meer stonden. Simon Petrus heeft die woorden gehoord. Het zijn woorden met 
macht. Toen Jezus daarna tegen hem zei dat hij het meer op moest varen om te gaan vissen, 
gehoorzaamde hij – ook al ging die actie tegen alle visserman logica in. Het resultaat was heel erg 
verrassend. Hoewel Petrus gedacht had geen vis te vangen, scheurde even later het net door de grote 
hoeveelheid vissen. 
 
Petrus is diep onder de indruk. Hij begrijpt nu dat Jezus niet zomaar een mens is, maar dat God door Hem 
werkt. En tegenover de grootsheid van de Heere Jezus ervaart Petrus des te meer zijn eigen zondigheid. Dat 
is wat van een apologeet, een verdediger van het christelijk geloof, gevraagd wordt. Dat hij God kent en 
zichzelf kent. En die kennis schenkt de Heere nog steeds, net als bij Petrus. 
 
Het is belangrijk om erop te letten dat Petrus en de andere apostelen van te voren geen bijzondere mensen 
waren waaraan iedereen kon zien dat ze heel geschikt waren voor het werk van een apologeet. Het waren 
gewone vissers. Zo schakelt de Heere God ook vandaag gewone mensen in om het geloof te verdedigen. 
 
En het doel van die apologetiek? Geen eigen eer. Niet zelf de volmaakte christen of de gevierde prediker 
worden. Geen mensen vangen op hun woorden. Mensen vangen voor Christus, opdat ze mogen behoren tot 
die grote kudde waarvan Jezus de Herder is.  

Apologetiek: om mensen te vangen voor Christus  

   

  

Apologetiek  

Morgenlezing: Psalm 145:2  

Middaglezing: 

Lukas 5:1-11   

Mattheus 4:17-22    
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Gespreksvragen 
1.  Praat jij wel eens met andere mensen over de Heere Jezus? Waarom wel of waarom niet?  

2. Wat zou betere apologetiek zijn: de prediking in de kerk of het gesprek met je vrienden? Waarom? 

 

 

Maar het gerucht over Hem ging voort (vers 15) 
 
Hoe wordt het Evangelie bekend in de wereld? Gisteren kregen we daar een eerste antwoord op. We lazen 
dat de Heere Jezus discipelen aanstelt. Hij roept ze in zijn dienst om mensen voor Hem te vangen, dat wil 
zeggen: tot zijn volgelingen te maken. Zo heeft de Heere God nog steeds predikers in zijn dienst. Maar 
vandaag lezen we een tweede antwoord op de vraag hoe het Evangelie bekend wordt. 
 
In het Bijbelgedeelte van vandaag komt er een melaatse naar Jezus toe. We kunnen ons voorstellen dat de 
man ten einde raad is, want hij is vol melaatsheid. Hij heeft gehoord van de wonderen die de Heere Jezus 
doet en hij is ervan overtuigd dat Jezus ook hem kan genezen. ‘Als U wilt, kunt U mij reinigen.’ Zijn geloof 
wordt niet beschaamd, want hij wordt inderdaad van zijn ziekte verlost. Jezus geeft hem de opdracht aan de 
priester te laten zien dat hij genezen is, zoals dat in de wetten van Mozes stond. En Hij zegt erbij: vertel 
verder aan niemand dat je genezen bent.  
 
We weten niet of de man zich aan die tweede opdracht gehouden heeft. Maar in ieder geval wordt bekend 
wat er gebeurd is. Het verhaal over Jezus gaat rond in het land. Dat moet wel gebeurd zijn door de mensen 
die erbij gestaan hebben. Ze zijn zo onder de indruk van de Heere Jezus en van zijn wonderen dat ze erover 
móeten praten. Het gerucht over Hem verspreid zich in het hele land.   
 
Hoe wordt het Evangelie bekend? In dit geval door heel gewone mensen. Mannen en vrouwen, jongens en 
meisjes die onder de indruk geraakt zijn van de Heere Jezus en die over Hem praten. Het gaat vandaag aan 
de dag niet anders. 

Apologetiek: het verhaal dat doorverteld wordt 

 

Apologetiek  

Morgenlezing: Psalm 8:2,9   

Middaglezing: 

Lukas 5:12-16  

Leviticus 14:1-7    
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Gespreksvragen 
1.  Hoe zou je in het gebed God kunnen verheerlijken?   
 
2.  Wat heeft het belijden van je geloof tegenover de Heere, zoals Martha dat doet, te maken met het 
 belijden van je geloof tegenover de mensen?   

Ja Heere, ik heb geloofd dat U bent de Christus, de Zoon van God (vers 27) 
 
Vandaag lezen we een gedeelte uit de geschiedenis van de opwekking van Lazarus uit de dood. We richten 
ons daarbij niet op Lazarus en het wonder van zijn opstanding, maar op zijn zus, Martha.  
Hoe voel je je, als je je broer vier dagen geleden begraven hebt? Martha zit in huis, samen met haar zus 
Maria. Ze zijn diep verslagen. Gelukkig komt er veel bezoek om de zussen te condoleren. Dat is mooi - maar 
die mensen kunnen alleen met woorden hun meeleven laten blijken. Er is er maar Eén die meer had kunnen 
doen. Als Jézus hier nu geweest was toen Lazarus stierf, dan had Hij misschien door een wonder Lazarus in 
leven kunnen houden. 
 
Dan hoort Martha dat Jezus in aantocht is en ze gaat direct naar Hem toe. Zodra ze Hem ziet, legt ze een 
geloofsbelijdenis af en in het korte gesprek dat volgt, mag ze nog meer haar geloof en vertrouwen in de 
Heere Jezus uitspreken. Ze gelooft oprecht dat aan Jezus alle macht is gegeven. Ook de macht over leven 
en dood. Als Jezus iets van God de Vader zal bidden, dan zal Die Hem dat geven. Martha weet het zeker: 
Jezus is de Opstanding en het Leven; wie in Hem gelooft zal niet sterven in eeuwigheid. Hij is immers de 
Christus, de Zoon van God.  
 
We weten dat apologetiek betekent het verdedigen van het christelijk geloof of verantwoording afleggen van 
wat je gelooft. Vorige week hebben we gezien dat dat kan tegenover andere mensen. Hier belijdt Martha 
haar geloof niet tegenover mensen, maar tegenover de Heere Jezus zelf. ‘Ik heb geloofd dat U de Christus 
bent, de Zoon van God’. Door dat tegen Hem te zeggen, verheerlijken we Hem, loven we Hem. Dat is Hij 
waard! 

Apologetiek: verantwoording afleggen van wat je gelooft   

 

Apologetiek  

Morgenlezing: Psalm 56:6 

Middaglezing: 

Johannes 11:17-27  

Johannes 5:19-25  
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Gespreksvragen 
1. Heb je wel eens meegemaakt dat er gereageerd werd met zoiets als ‘kletspraat!’ toen je over het geloof 
 sprak? Hoe reageerde je daarop? 
 
2. Zou je ook met teksten (zoals op de deur in de graftuin) apologetiek kunnen bedrijven? Waarom wel of 
 waarom niet? Als je ja zegt: aan welke teksten denk je dan?  

 

En toen zij teruggekeerd waren van het graf, boodschapten zij al deze dingen aan de elf discipelen en aan al 
de anderen (vers 9) 
 
Veel toeristen die naar Jeruzalem gaan, brengen ook een bezoek aan de graftuin. Het is een stille plek 
onderaan de schedelheuvel Golgotha. In de rotswand is een deur waardoor je het rotsgraf kunt binnen gaan. 
Maar op die deur staat (in het Engels) een boodschap: ‘He is not here, for He is risen’. Die deur, zou je 
kunnen zeggen, is een apologeet, een getuige van het christelijk geloof. 
 
Bijna tweeduizend jaar geleden was er geen deur die getuigenis aflegde van de opstanding van de Heere 
Jezus. Er was wel een groepje vrouwen. In hun grote liefde voor hun gestorven Heiland zijn ze al heel vroeg 
op pad gegaan om het dode lichaam te verzorgen met specerijen. Tot hun grote schrik – en tegelijk grote 
blijdschap- krijgen ze van een engel de boodschap mee die nu op de deur in de graftuin staat: Hij is hier niet, 
maar Hij is opgestaan. 
 
Wat doe je dan, als je tegen alle verwachting in zo’n boodschap te horen krijgt? Je vertelt het door, het 
allereerst aan de mensen waarvan je denkt dat die er ook wel in geïnteresseerd zullen zijn. En dus vertellen 
de vrouwen het grote nieuws aan de discipelen. 
 
Dan zien we dat een apologetisch getuigenis – het verdedigen of het verantwoording afleggen van het 
christelijk geloof- twee soorten reacties oplevert. ‘Kletspraat’, zeggen sommigen, precies als in onze tijd 
gezegd wordt. ‘Hoe is het nu ooit mogelijk dat iemand uit de doden opstaat. Dat weiger ik te geloven!’ 
Maar er is ook een andere reactie: Petrus komt in beweging. Ook hij gaat op weg naar het graf want hij wil 
zelf getuige zijn van de opstanding van zijn Meester. Als jij en ik apologeten zijn van het geloof in de 
opstandig van de Heere Jezus, dan zien we nog steeds die twee reacties. Laten we bidden dat door ons 
apologetisch leven en door ons apologetisch spreken ook anderen getuigen worden van de opstanding. 

Apologetiek: getuigen van de opstanding    

Apologetiek    

Morgenlezing: Psalm 21:4  

Middaglezing: 

Lukas 24:1-12    

2 Timotheüs 2:8-13   
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Gespreksvragen 
1. Het getuigenis over de Heere Jezus is radicaal en exclusief: alleen door het geloof in Hem worden wij 

behouden. Een andere weg, bijvoorbeeld via een andere godsdienst, is er niet. Hoe reageren veel 
mensen in onze tijd op die exclusieve boodschap?  

2. Heb je bij jezelf of bij anderen wel eens ervaren dat de Heilige Geest je de woorden gaf die je moest 
zeggen?  

 

Want er is ook onder de hemel geen andere naam (…) door welke wij moeten zalig worden (vers 12) 
 
We hebben het deze weken bij de dagopeningen over het woord apologetiek: verdedigen of verantwoording 
afleggen van het christelijk geloof. Wanneer wordt iemand ter verantwoording geroepen? Meestal als er iets 
niet in orde is. Je wordt bijvoorbeeld beschuldigd van diefstal en je moet voor de rechter komen. Hij vraagt je 
om te verantwoorden waar je was op het moment van de misdaad.  
 
Ook jij als christen wordt ter verantwoording geroepen. Een heleboel mensen om ons heen vinden het geloof 
in de Heere Jezus maar onzin. ‘Heeft Jezus wel echt bestaan?’, vragen ze bijvoorbeeld. Of: ‘Jij gelooft in 
God. Kun je bewijzen dat Hij bestaat?’ In zo’n situatie wordt je ter verantwoording geroepen en dat kan heel 
lastig zijn. Misschien weet je helemaal niet wat je zeggen moet. Er tuimelen allerlei woorden door je hoofd, 
maar je kunt er geen helder weerwoord van maken. 
 
Iets dergelijks overkwam Petrus en Johannes toen ze in de naam van de Heere Jezus een zieke genezen 
hadden. Daar in de tempel had Petrus het woord genomen en gezegd dat die verlamde man genezen was 
door het geloof in de Heere Jezus. ‘Het geloof dat door Jezus is heeft hem deze volmaakte gezondheid 
gegeven.’ (Hand. 3 : 16) 
 
Maar die naam van Jezus wilden de leiders van het volk helemaal niet genoemd hebben en daarom lieten ze 
Petrus en Johannes gevangen nemen. Daar staan ze: eenvoudige vissers uit Galilea tegenover de regering 
van het land. Je zou toch geen woord kunnen uitbrengen! Zouden wij niet onze schulp kruipen als we voor 
de Hoge Raad der Nederlanden moesten verschijnen? 
Petrus niet. Hij wordt apologeet en legt openlijk verantwoording af dat de verlamde genezen is ‘door de 
Naam van Jezus Christus de Nazarener, die u gekruisigd hebt, maar die God uit de doden heeft opgewekt’. 
‘En’, zegt hij erbij, ‘alleen door het geloof in Jezus kunnen wij zalig worden. De zaligheid is in geen ander.’ 
Waar haalt Petrus de woorden vandaan? Dat lezen we in vers 8: de Heilige Geest geeft hem die woorden. 
Dezelfde Geest die ook nu nog mensen tot apologeten maakt. 

Apologetiek: getuigen dat er geen andere Naam is 

Apologetiek   

Morgenlezing: Psalm 119:23   

Middaglezing: 

Handelingen 4:1-13  

Handelingen 10:36-43   
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Gespreksvragen 
1.   Veel mensen twijfelen aan Gods genade en trouw als ze zien dat er allerlei erge dingen gebeuren. 

Hoe komt het dat Jeremia daar niet aan twijfelt? 
 

2.  Wat zou jou kunnen helpen als je twijfelt aan Gods genade en trouw? 

Het zijn de goedertierenheden van de HEERE dat wij niet vernield zijn, dat Zijn barmhartigheden geen einde 
hebben (vers 22) 
 
Heb jij wel eens iets verschrikkelijks meegemaakt of kun je je voorstellen dat je dat meemaakt? Hoe zou je 
reageren op een vreselijk bericht? Denk je dan aan de Heere, of ben je vooral met jezelf bezig? En als je aan 
de Heere denkt, wat zeg je dan tegen Hem? 
Heel vaak worden mensen boos op God als er iets ergs gebeurt. Ze zeggen bijvoorbeeld: ‘Als God liefde is, 
hoe kan hij dit dan laten gebeuren? Hij is toch almachtig, had Hij er niet voor kunnen zorgen dat…?’ Dat zijn 
vragen die heel vaak gesteld worden aan mensen die zich met de verdediging van het christelijk geloof 
(apologetiek) bezig houden. 
 
Jeremia, waarover we deze ochtend lezen, heeft ook verschrikkelijke dingen meegemaakt. De stad waar hij 
woont, Jeruzalem, is belegerd en ingenomen. De vijand is binnen gedrongen, de stad is met de grond gelijk 
gemaakt. Jeremia ziet de rokende puinhopen en hij voelt zich als de stad die daar vernietigd ligt. Eén brok 
ellende. Zijn lichaam teert weg, zijn botten zijn gebroken, hij schreeuwt om hulp, maar niemand antwoordt. 
In al die ellende denkt Jeremia aan de Heere en hij komt tot de conclusie dat dit alles hem door God is 
aangedaan. Felle woorden spreekt hij over God. Als een beschuldiging klinkt het steeds weer: ‘Hij heeft…, 
Hij heeft…’ De Heere heeft Jeremia’s botten gebroken, hem in duisternis gebracht, geboeid, in de as 
gedrukt. Jeremia ervaart de Heere als een loerende beer en een leeuw. Je zou het heel goed kunnen 
begrijpen als Jeremia zich zou omdraaien, weg van God. Als God liefde is, hoe kan hij dit dan allemaal 
toelaten?! 
 
Maar in vers 21 gebeurt het tegenovergestelde: Jeremia keert zich naar God toe – hij be-keert zich. Als we 
beseffen dat we vanwege onze zonde alleen ‘recht hebben’ op Gods toorn, dan is alles wat we meer krijgen 
dan toorn genade. En dan ziet alles er opeens anders uit. Dan zingt Jeremia over Gods goedertierenheid en 
over zijn barmhartigheid die elke morgen nieuw is.  
 
Daarmee zijn die moeilijke vragen aan de apologetiek niet allemaal beantwoord. Wat kun je het moeilijk 
hebben met de vraag waarom de Heere dit of dat in je leven toelaat. Maar als je in het geloof aan de Heere 
verbonden bent, heeft die ellende niet het laatste woord. Gods genade en zijn trouw gaan daar ver bovenuit. 

Apologetiek: moeilijke vragen over God en het lijden   

Apologetiek 

Morgenlezing: Psalm 77:1,6   

Middaglezing: 

Klaagliederen 3:1-23   

Psalm 41   
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Gespreksvragen 
1. Is apologetiek altijd tot eer van God? Waarom wel of waarom niet?  

2. De Bond tegen het vloeken had ooit een poster met de tekst: ‘Spreek vrijmoedig over God, maar 
 misbruik nooit Zijn naam.’ Spreek jij vrijmoedig over God?   

Waarlijk, deze Mens was Gods Zoon (vers 39) 
 
We hebben twee weken lang Bijbelgedeelten gelezen over het thema apologetiek. Je weet nu dat we 
daarmee bedoelen de verdediging van het christelijk geloof. Wat heb jij nodig om dat geloof te kunnen 
verdedigen? En met welk doel zou je het geloof verdedigen? 
 
We lezen vandaag over de kruisiging van de Heere Jezus. Daar op de heuvel Golgotha gebeuren die 
middag indrukwekkende dingen. De mensen die erbij staan, horen de woorden die Jezus spreekt. Zijn gebed 
om vergeving voor zijn vijanden. Zijn belofte aan de berouwvolle moordenaar. Zijn schreeuw tot God, zijn 
Vader. De mensen staan erbij als die vreemde duisternis over het land komt. Waar is dat allemaal voor? 
 
Je kunt daar heel veel over zeggen, maar naar aanleiding van het thema apologetiek houden we het klein. Er 
is daar op die heuvel een Romeinse legerofficier. Hij doet zijn werk. Hij zal wel vaker bij terechtstellingen 
geweest zijn. Hij is erin gehard, het lijden van die gekruisigde mensen raakt hem niet meer. Maar bij wat er 
nu gebeurt, breekt zijn hart open. Als de Heere Jezus gestorven is, komt de Romeinse hoofdman tot een 
belijdenis: Waarlijk, deze Mens was Gods Zoon.  
Was dát niet precies de bedoeling van het lijden van de Heere Jezus? Dat mensen tot het geloof in Hem 
komen? Dat ze weten dat hun zonden vergeven zijn en dat ze Hem kennen als hun Heere en Verlosser? 
Daarvoor was Hij immers op de aarde gekomen. 
 
Wat heb jij nodig om het christelijk geloof te verdedigen? Dat je veel weet van de Bijbel, dat je goed kunt 
praten, dat je anderen gemakkelijk overtuigt? Dat zijn allemaal mooie dingen, maar dit is allereerst nodig: dat 
je met de hoofdman het geloof in de Heere Jezus belijdt. Dan is het geloof dat in de apologetiek ter sprake 
komt geen uit het hoofd geleerd lesje, maar levende werkelijkheid voor je.  
 
En waarom zou je dan met andere jongelui over het geloof praten? Wat is het doel ervan? Precies wat hier 
op Golgotha met die Romeinse officier gebeurde: dat anderen ook de Heere Jezus leren kennen, Hem 
liefhebben, op Hem vertrouwen met hun hele hart. Zo draagt apologetiek bij aan de verheerlijking van de 
Heere Jezus en aan de komst van zijn koninkrijk. 

Apologetiek  

Apologetiek  

Morgenlezing: Psalm 52:7   

Middaglezing: 

Markus 15:33-41    

Mattheus 16:13-17  
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Gespreksvragen 
1. Waarom zijn de Joden zo vijandig tegen Jezus? Herken je dat ook wel eens bij jezelf? 
2. Wat kunnen we leren van de manier waarop Jezus met de hatelijke woorden van Zijn volk omgaat? 
3. Onderzoekt de Schriften. Wat betekent dat nu heel concreet? 
4. Er staat: Onderzoekt de Schriften. Meervoud dus. Waarom?  
5. Waarom is de context zo belangrijk bij het onderzoeken van de Bijbel?  

De context van deze bekende tekst is feitelijk een aangrijpende! Als we het hele hoofdstuk zouden lezen, 
merken we het onmiddellijk: dodelijke vijandschap tégen Jezus is er. Van eígen mensen! Jezus is naar 
Jeruzalem gereisd, om een van de grote feesten bij te wonen: het betreft het Pascha, het feest der weken, of 
het Loofhuttenfeest. (Deut. 16:16) Zijn eerste daad is: wéldoen! Hij heeft zojuist de verlamde genezen, die 38 
jaar ziek gelegen heeft in Bethesda. Hij die geen stap kon doen en het grootste deel van zijn leven totaal 
afhankelijk geweest was van de goodwill van anderen, wandelt op Jezus’ bevel zo maar dit wonderlijke 
ziekenhuis uit… met zijn matras onder de arm. Op slag genezen, geheel gezond! Niet door de beroering van 
het water, maar door een enkel woord van Jezus van Nazareth was dit gebeurd. En…dat is het gesprek van 
de dag! “Deze maakt dat de blinden zien en de doven horen en de lammen springen!” (Lukas 7:22) Is deze 
niet de Christus?” Je zou mogen verwachten dat deze blijde woorden klonken. Maar… het gesprek gaat over 
wat ánders! Er is een heel verkeerde toon in. Het gaat niet over het wonder en niet over Jezus’ almacht! 
Maar… over het feit dat deze man iets doet wat op de sabbat niet zou mogen: zijn matras dragen! En dat 
had Jezus hem geboden. Jezus overtreedt de wet, Exodus 20:10, Jeremia 17:19, zo zegt men. Daar staat 
immers het verbod om op de sabbat een last te dragen. Furieus zijn ze, de Joden, kijk eens naar die ogen! 
Dodelijke haat vonken ze! (Vs. 18) Blind zijn ze voor het wonder.  
 
En Jezus? Zegt Hij dat er vuur van de hemel nederdaalt? Nee. Hij gaat in gesprek. In de Naam van Zijn 
Vader. Die heeft van Hem getuigd, dat Hij Zijn Zoon is. (Matth. 3:17 en 17:5) En: Johannes de Doper. Ook 
hij heeft van Hem getuigd, Joh. 1:19-34. Ook Jezus’ werken, waarvan dit wonder der genezing er een is, 
getuigen van Hem. En… niet het minst: de Schriften, díe getuigen óók van Hem. Het O.T. is hier in heel 
bijzonder bedoeld. Vier getuigen! – Onderzoekt de Schriften dan maar! 
 
O, de Heere Jezus wordt niet boos. Hij werpt geen scheldwoorden terug. Hij blijft rustig, vriendelijk. De toon 
van de woorden in deze tekst is pastoraal en teer. Onderzoekt de Schriften. Gebiedende wijs! - Je mag ook 
lezen: “Gij onderzoekt (toch) de Schriften…?”  
 
Dóórzoekt, graaft in de diepte en stopt niet, aleer gij víndt! De kern, het hart, het centrum van alle 
Schriftwoorden ligt in de Ene Naam tot zaligheid. In de Parel van grote Waarde.  
 
De Woorden van Mozes wijzen al heen naar Christus, Deut. 18:15. Ieder Woord, zegt Luther, getuigt van 
Hem. Is er een Woord, duister en moeilijk te verklaren? Doe er mee als met een harde noot. Werp hem 
tegen de Steenrots Christus. En gij zult er voedsel uit krijgen. 

Onderzoekt de Schriften, want gij meent in dezelve het eeuwige leven te hebben; en die zijn het die 
van Mij getuigen. (Johannes 5:39) 

Onderzoekt de Schriften  

Morgenlezing: Psalm 119:40 

Middaglezing: 

Joh. 5:19-23,37-47   

Mattheus 13:1-13   
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Gespreksvragen 
1. Waarom staat de leugen van de duivel ook in de Bijbel opgeschreven?  

 
2. “De eerste Adam niet geleerd, de tweede Adam niet begeerd.” Wat betekent dat? 

 
3. Jezus zegt: “Ik ben de Weg, de Waarheid en het Leven.” (Joh. 14:6) Wat betekent dit tegen de 

achtergrond van Genesis 3? 
 
 

Een van Augustinus’ grote vragen was: ‘Unde malum?’ ‘Vanwaar komt het kwaad?’ Hij bedoelde daarmee 
ook: de zonde! We kunnen wel duizend vragen bedenken over deze verborgen zaak. Laten we luisteren naar 
hetgeen God in Zijn Woord wél heeft gezegd.  
 
Adam en Eva woonden in het Paradijs, een plaats van volkomen harmonie, tussen God, de mensen, de 
dieren en de (overige) schepping. Er is voldoende voedsel voor iedereen. De mensen mogen van alle bomen 
eten, behalve van één boom die in het midden van de hof staat. Het proefgebod. Om te testen of het hart 
van de mens (Adam) vrijwillig, volkomen recht is voor God.  
 
Genesis 3 beschrijft op indrukwekkende wijze, hoe de zonde in de wereld is gekomen. Een beschrijving. 
Geen verklaring, want de oorsprong van de zonde valt niet te verklaren. De slang komt naar voren. Goed 
geschapen. De duivel maakt juist van dit listige dier gebruik. De duivel is ook slim, sluw, listig, geraffineerd, 
geslepen… Let op. Opeens ís hij er. Met een vraag. Om twijfel te zaaien. God in een verkeerd daglicht te 
stellen. Duivel, het Griekse woord is: ‘diabolos.’ D.w.z.: ‘draaier, verdraaier, leugenaar.’ Hij stèlt niet iets, hij 
vráágt…dat lijkt onschuldig. Maar de beweegreden, áchter de vraag, is zo belangrijk. “Is het ook dat God 
gezegd heeft:…” “Is het wel wáár…?” Na de twijfel, volgt een aperte leugen. De eerste leugen op deze 
wereld! Een hele grove, meteen. “Gijlieden zult niet eten van alle boom dezes hofs?” D.w.z.: van God mag je 
niets! Is dat zo? Via een omtrekkende beweging, lokt de duivel, via Eva, straks Adam, naar die ene boom, 
waar een kaartje aan hangt: Verboden Toegang.  Let op: de duivel (draaier) is ook satan: tegenstander! Hij 
lokt de mens naar de zonde. En Eva, en Adam hebben vrijwillig voor het kwaad gekozen. Naar de leugen 
geluisterd. En wij zondigen iedere dag. We zijn zondaars en daarom zondigen wij. We geloven liever de 
leugen dan de waarheid. Gelukkig is er Eén, Die sterker is dan de satan. Dat is Jezus Christus. Tegen de 
inktzwarte achtergrond van Genesis 3 schittert de eerste belofte van Gods Woord. Meer dan het fijnste goud 
op aarde: de moederbelofte. De belofte van de Zoon. Kus de Zoon! Zoek Hem eerst in het Woord, in de 
Schriften. Wie Hem zoekt, is reeds van Hem gevonden! 

Is het ook dat God gezegd heeft:….? (Genesis 3:1)  

Onderzoekt de Schriften 

Morgenlezing: Lofz.v.Z.:1  

Middaglezing: 

Genesis 3:1-15 

Openbaring 12:1-11   



            
  

woensdag 28 september 2022 

28 

Gespreksvragen 
1.  Waarin was Abraham voor Izak een voorbeeld?  
 
2. Waaruit kunnen we opmaken dat Izak ook geloofd heeft?  
 
3. Heb jij ook zo’n voorbeeldfiguur aan wie je merkt dat hij de Heere liefheeft? Waar merk je dat dan aan? 
   

Honderdzeventien jaar was Abraham oud, toen God hem “verzocht.” (Vs. 1) Door een onmogelijke weg heen 
heeft de HEERE Abraham gezegend met de vervulling van Zijn eigen belofte: Hij heeft hem een zoon 
gegeven. Dat was inmiddels 17 jaar geleden, toen het biologisch niet meer kon. Daarom lachte Saraï toen, in 
ongeloof. Abraham had ook gelachen. Dat was geloofsvreugde geweest. En de HEERE hield getrouw Zijn 
Woord. En nu… moest Abraham zijn eigen kind, zijn blijdschap, zijn Izaäk (= hij lacht’)’ gaan offeren. “Tot 
een brandoffer!” Echt waar. Het staat er. Dat betekent: het einde. De dood in. Met Gods belofte. Met zijn 
geloof, hoop en verwachting. Met álles! 
 
En Abraham. Hij gehoorzaamt. Want hij waagt het met Gods bevel. Want hij heeft God lief. “Heer’ ik wil Uw 
liefde loven, al begrijpt mijn ziel u niet. Zalig hij, die durft geloven, ook wanneer het oog niet ziet.” En Izak? 
Hij volgt zijn vader. Zou hij het geweten hebben? Gemerkt, dat zijn vader zo stil is? Zo lang onderweg is, om 
bij zijn reisdoel te komen? En dan, als ze samen de berg op gaan, stelt Izak de vraag: “Mijn vader… zie het 
vuur en het hout; maar waar is het lam tot het brandoffer?” Als een pijl treft de vraag Abrahams hart. Die 
vráág van zijn jongen…!!  De HEERE opent dadelijk Zijn liefdehart, zodat Abraham mag antwoorden in 
geloof: God zal Zichzelf een Lam ten brandoffer voorzien, mijn zoon.”  
 
Lang had Abraham moeten wachten op de vervulling van Gods beloften. Zijn geloof werd beproefd, hij had 
de sterren van de hemel geteld, maar kreeg nog geen kind. Hij moest leren dat hij stof en as was… En nu 
moet zelfs nog het mes op de keel van de zoon van Gods Verbond en van Abrahams liefde. In de uiterste 
beproeving schittert Abrahams geloofsgehoorzaamheid het meest! - En dan neemt de HEERE het over. 
Geheel. Achter het plaatsvervangend lam ziet Abraham de lijdende Christus. De Heere Jezus heeft het later 
Zelf zo heerlijk gezegd: “Abraham heeft verlangd Mijn dag te zien. En hij heeft hem gezien en hij is verblijd 
geweest.” (Johannes 8:56) O, daar heeft Abraham écht blij geweest, of misschien zich wel leeg gehuild, van 
blijdschap. Want Gods goedheid is in nood en dood. Voor ons Zijn volk, oneindig groot. (Psalm 117) 
 
Daar bij het altaar, is Abraham, zijns ondanks, de vader der gelovigen geworden. Daar was hij niets meer 
dan echt alleen maar een zondaar. Dan wordt God in Christus alles! Zo werkt de HEERE. -  En Izak? Hij 
heeft het ook gezien en geloofd en hij is het nooit vergeten. Wat een voorbeeld: vader en zoon! 

En Hij zeide: Neem nu uw zoon, uw enige, die gij liefhebt, Izak, en ga heen naar het land Moria, en 
offer hem aldaar tot een brandoffer, op een van de bergen, die Ik u zeggen zal. (Genesis 22:2)             

Onderzoekt de Schriften  

Morgenlezing: Psalm 105:5 

Middaglezing: 

Genesis 22:1-9   

Openbaring 7:9-17    
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Gespreksvragen 
1. Ken je nog een tekst die meer dan één keer in de Bijbel voorkomt?  
 
2. Waarom is het Mozes tot troost dat Christus zal komen? 
 
3. Waarom helpt deze tekst ons om de Schriften beter te verstaan?  
 

Persoonlijk onderzoek van de Bijbel is primair nodig en dit geldt voor iedereen, die de Schrift léést. 
Onderzoeken is nodig. Dat gaat verder, dieper dan lezen. Het is iets dat wijst op uiterste nauwkeurigheid. Er 
staat hier echter niet zonder reden: Onderzoekt de Schriften. Dat is gebiedende wijs meervoud. Het doelt 
ook op de leersituatie, van volk en ambtsdrager, van leraar en leerling. Van vader en kind. Sámen dus ook. 
Het zou b.v. waardevol kunnen zijn, om met elkaar eens te onderzoeken d.m.v. vergelijken, hetgeen er in 
(het bekende) vers 15 staat en hier in vers 18. Let op het verschil!  
 
Mozes staat bijna aan het einde van zijn opdracht. Hij denkt, zoals het een goede leider betaamt, na over de 
toekomst, voor zijn volk. Straks in het beloofde land. Nee, het zal daar het Paradijs niet zijn. Er zijn minstens 
zoveel gevaren als in de woestijn, andere, dat wel. Nog gevaarlijker misschien? Valse profeten, 
waarzeggers, tovenaars, welvaart, etc. En Mozes, hij is zo eenzaam in zijn roeping. En het volk is zo traag 
om naar hem te luisteren. (Vs. 16 is zó scherp!) Hoe moet dat straks toch gaan? En dan… valt het 
geloofsoog op Christus, ver, ver in de toekomst. - Lees vs. 15! Een Profeet uit het midden uwer broederen, 
als mij, zal u de HEERE uw God verwekken; naar Hem zult gij horen.” Er komt een volmaakte Profeet. Eén 
uit duizend!  
 
Er staat: als mij. Wijst Mozes nu ter vergelijking op zichzelf? Mag dat? Jawel, want direct daarna wijst hij van 
zich áf, regelrecht op Christus. Als tégenbeeld. Hij is de Volmaakte. Mozes slechts… een klein voorbeeldje. 
(Gelukkig, ze zijn er. En ze mogen het zelf ook weten, vgl. Paulus. Hij deed het ook.) 
En dan hier in vers 18 doet Mozes nog een stap dichterbij. Hij zegt: ‘Een profeet…. als ú’. Christus zou 
straks afdalen in volkomen gelijkheid des zondigen vleses, omvangen met zwakheid, onzer Eén. 
(Uitgenomen de zonde.) Om de misdaden van het volk te verzoenen. Maar ook als Hoogste Profeet, om het 
geheim van de Schriften te openbaren, door Zichzelf te openbaren. 
 
Proef het vervolg eens: en Ik zal Mijn Woorden in Zijn mond geven. Mozes, zo begenadigd, en toch 
onvolmaakt. Ieder Woord van Christus zal volmaakt zijn. Zijn Boodschap zal ‘alles’ omvatten. O, daar is geen 
enkel gebrek in. Het is de Boodschap van de Drieënige God: ‘alles wat Ik Hem gebieden zal.” Gods 
mandaat. Volmaakte openbaring. Heerlijke vervulling. Zicht daarop geeft uitzicht op de eeuwigheid, de 
heerlijkheid van Gods Verbond en de zekere komst van Zijn Koninkrijk.  
 
Twéé maal bíjna dezelfde tekst in hetzelfde hoofdstuk. Niet zonder reden, natuurlijk. Dit is echt belangrijk, bij 
het onderzoeken van de Schriften. Een sleuteltekst. Onmisbaar, om andere goed te verstaan. Eénmaal 
sprak God tot mij een Woord. Tot tweemaal toe heb ik ’t gehoord. De Heilige Geest is het Die het afdrukt in 
je ziel. Dan hoef je niet te twijfelen. 

Een Profeet zal Ik hun verwekken uit het midden hunner broederen, als u; en Ik zal Mijn woorden in 
Zijn mond geven; en Hij zal tot hen spreken alles, wat Ik Hem gebieden zal. (Deuteronomium 18:18) 
  

Onderzoekt de Schriften  

Morgenlezing: Psalm 62:8  

Middaglezing: 

Deut. 11:12-15,28-33  

Handelingen 3:12-23  
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Gespreksvragen 
1. Is dit nu alleen een adventstekst? 

 
2. Wat betekent deze tekst nu voor ons, in onze situatie? Maak dat concreet.   

Er is enorme oorlogsdreiging, in de tijd van Jesaja; onrust, duisternis, verwarring, geweld, indrukwekkende 
machtsvertoning van ‘grootmachten’. … Zij zijn als sterke, hoge bomen. Maar de HEERE der heirscharen zal 
met geweld de takken afkappen, en die hoog van gestalte zijn, zullen nedergehouwen worden, zo staat er. 
Indrukwekkend nietwaar? Als je in een groot bos loopt, en er is zo’n enorme woudreus omgevallen, of 
omgekapt.  
Wat blijft er eigenlijk over van de geweldigsten, van de helden, de kampioenen op deze aarde? – God 
vernedert ‘de verhevenen’, zie Jes.10:33.  
 
‘Want…’ Deze bekende dagtekst hangt niet in de lucht. Tegen genoemde achtergrond is hij geschreven. 
Vergeet dat verbindingswoordje niet, ook in de gedachtengang. Ook deze tekst staat in een context, of  
verband. Tegen de achtergrond van geweldige machten der duisternis komt… een rijsje, een ‘nazer’. Dat is 
een twijgje, een takje, een scheut, een uitloper, symbool van nietig leven. Etymologisch verband is 
aanwijsbaar met ‘Nazarener’ (het Hebreeuwse woordje is ‘nazer’). Waarop mogelijk Matthéüs 2:23 zou 
kunnen wijzen. (Nazareners werden in Jezus’ dagen geminacht, om de streek, Galilea, waarin zij woonden.) 
Ineens is dat nieuwe takje daar, waar geen verwachting meer is van nieuw leven. De boom is immers 
omgehaald!  
 
Jesaja ziet zo’n 700 jaar vooruit. Het koningshuis van David is er niet meer. Toch mag Jesaja door de 
verrekijker van het geloof zo ver vooruit en zo scherp zien: de grote Zoon van David moet nog komen. Hij zal 
komen. De Verlosser komt, op Gods tijd. Op Gods wijze. Trouw naar Gods belofte, die zal immers nooit 
falen! Dat alleen geeft uitzicht in zorg, nood, in een ondergaande wereld.  
 
Ook al hebben we nog zoveel idealen, er is meer nodig. En dit onooglijke rijsje is sterker dan de grootste 
boom. Het zal niet bij een ‘rijsje’ blijven. De HEERE doet geen half werk! Hij maakt het helemaal af. Gelukkig 
maar: ‘en een scheut uit zijn wortelen zal vrucht voortbrengen. Dat zie je in de natuur niet.  De HEERE is, in 
Christus, de Alfa en de Omega, de Eerste en de Laatste. Hij is het, Die, naar het Woord van Jesaja, alle 
dingen doet, door het onmogelijke heen. Christus is Mens geworden en God gebleven. Daar spreekt deze 
tekst van. Dit is een markeerpunt in het onderzoek van de Schriften. – Dan wordt het advent in september! 

Want er zal een rijsje voortkomen uit de afgehouwen tronk van Isaï en een scheut uit zijn wortelen 
zal Vrucht voortbrengen. (Jesaja 11:1)  

Onderzoekt de Schriften 

Morgenlezing: Psalm 45:1  

Middaglezing: 

Jesaja 11:1-10   

Lukas 4:11-21  
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Gespreksvragen 
1.  Dit is ook een tekst die hoort bij het thema onderzoekt de Schriften. Waarom? 
 
2. Kunnen Gods kinderen wel echt van de Heere verlaten worden? Waarom voelen ze dat zo? 
 
3. Heb jij wel eens het gevoel dat je van God verlaten bent? Of nooit? Waarom (niet)? 

Onderzoek de Schriften… Lezen, stil zijn en luisteren, vraagt dat dat. Meditatie. Stille tijd voor God. 
Hier horen we iemand zingen die zich van God verlaten gevoelt. David! De koning van Israël. Hoe kan dat? 
Een koning, de man naar Gods hart… hij is koning geworden, naar Gods onwankelbare belofte. O, zeker. De 
HEERE houdt getrouw Zijn Woord. Daar ligt het niet aan. Maar die machtige koning, is ook een gewoon 
mens. Een zondig mens. Hij voelt zich geheel alleen. Zo kunnen ook leidinggevende mensen zich voelen, 
hier een koning die een kind van God is… op zijn eenzame, verantwoordelijke plekje. Iedereen trouwens, is 
ten diepste eenzaam.  
 
Eenzaamheid is ook een gevolg van de zonde. Vooral die verticale eenzaamheid! Het gevoel, van God 
verlaten te zijn. Een wonder eigenlijk ook, als je het mag zien: Niet God heeft mij verlaten, maar ik heb God 
verlaten. – En je kunt ook beide zaken tegelijk ervaren. Die tijden zijn er ook in het leven van Gods kinderen. 
Soms héél diep. Door eigen schuld. EENZAAM. Aan de rand van de afgrond. O, dán voel je je zó ver van de 
verlossing. Dan is het echt net, of God je niet hoort…”verre zijnde van de woorden mijns brullens. Al roep je 
nog zo hard, onhoorbaar voor de mensen kan dat zijn! – Dat heeft David gedaan. Dat ogenblik kan 
onvergetelijk zijn. Weet je wanneer?  
 
Als de Heere overkomt.  Als je het door Gods Geest kennelijk eens mag zíen: Christus heeft later, aan het 
kruis, juist déze woorden van David uitgeroepen aan het kruis, gebeden, aangehaald, geciteerd. “Eli, Eli, 
Lama Sabachtani?” We zullen het vanmiddag lezen. Hij is van God verlaten, echt. Helemaal. Niet verlost van 
het kruis. “Opdat wij nimmermeer van God verlaten zouden worden.” Aldus de belijdenis in het treffende 
Avondmaalsformulier. Voor Christus was er ‘geen bodem in de lijdensbeker.’ Het lijden was onpeilbaar 
diep.  
 
Daarom is alleen het begin van Psalm 22 zo verdrietig van toon. Toch heeft David de harp gepakt. En hij 
zingt: “Gij antwoordt niet, ’t zij ik des nachts moog’ kermen, ik heb geen rust, ook vind ik geen ontfermen, in 
mijn verdriet….”  
God geeft David, om op Christus te zien! En al spoedig, in vers 4 en daarna vanaf vers 20, verandert de 
toon. – O, zing dan maar! Als bidden niet lukt. 
 
Er is bij David wèl een bodem in zijn verdriet! Om Jezus’ wil.  

Mijn God, mijn God! Waarom hebt Gij mij verlaten, verre zijnde van mijn verlossing, van de 
woorden mijns brullens? (Psalm 22:3) 

Onderzoekt de Schriften 

Morgenlezing: Psalm 22:1  

Middaglezing: 

Psalm 22:1-9   

Mattheus 27:33-46   
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Gespreksvragen 
1. Onderzoekt de Schriften … staat er. En wij hebben ook onderwijs nodig, we komen er alleen niet uit. 
 Waarom niet? Maak dat eens uit deze geschiedenis duidelijk? 
 
2. Wat zou het nu betekenen als je ogen geopend worden? Wat verandert er dan? Wie doet dat?   
 
 

Kléopas en zijn vriend. Ze zijn op weg naar Emmaüs, een dorpje dat 60 stadiën, ruim 11 km  van Jeruzalem 
ligt (1 stadie is 185 m.). Dus een wandeltocht van ruim 2 uur. De mannen zijn somber gestemd (vs. 9b). Ze 
spreken met elkaar over de dingen die er de afgelopen dagen in en om Jeruzalem zijn gebeurd. Is het een 
wonder dat zij droevig gestemd zijn? ‘Hoop doet leven…’, zeggen wij.  Maar al hun hoop is de grond in 
geslagen! Hun hoop is vervlogen: wij hoopten dat Hij Degene was die Israël verlossen zou (vs. 21). Maar in 
plaats van Israël te verlossen heeft Hij niet eens Zichzelf kunnen verlossen!  Hun hoop en verwachting richt 
zich echter op een aards koninkrijk. 
 
Al lopend voegt zich een derde Persoon bij hen. Op de vraag van deze Vreemdeling waar zij met elkaar over 
spreken, vragen de twee zich af, of de Man een vreemdeling is in Jeruzalem. Heel de stad is in rep en roer 
vanwege alles wat er is gebeurd, en deze Vreemdeling heeft daar niets van gehoord!? Is Hij echt een 
vreemde in Jeruzalem? De twee mannen vertellen breeduit wat het Sanhedrin met Jezus van Nazareth 
gedaan heeft. Waar je hart vol van is… - De twee mannen hadden gehoopt dat Jezus de lang beloofde 
Verlosser was. Hun hoop is echter door de gebeurtenissen van de afgelopen dagen, de grond in geslagen. 
En de boodschap van de vrouwen en enkele anderen, die het lege graf aantroffen, geeft de mannen ook 
geen hoop. Immers: Zij hebben Jezus niet gezien (vs. 24b).  
 
Dan neemt de Vreemdeling het Woord. Hij gaat hen de Schriften uitleggen en verwijt de twee dat zij niet 
goed naar de Schriften hebben geluisterd! De profeten hebben immers voorzegd dat de Christus moest 
lijden en zelfs gedood worden, maar ook dat Hij zou worden verhoogd (bv. Jes. 53)! (vs. 25-26). 
Al sprekend met elkaar bereiken ze het dorp. Als de Vreemdeling aanstalten maakt om Emmaüs niet binnen 
te gaan, dan dwingen ze Hem, vanwege de duisternis, om toch met hen te blijven. Hij zal hun Gast zijn. Dat 
doet Hij. Maar tijdens de maaltijd gebeurt er iets vreemds. De Gast wordt nu Gastheer. Hij neemt het brood 
en deelt het uit. Dan zien Kléopas en zijn vriend ‘plotseling’ wie Hij is. Hun ogen worden voor én door Hem 
geopend: het is Jezus. Ze zien Hem voor zich, in levende lijve! Hij is dus toch opgestaan. Het is slechts een 
korte ontmoeting aan de tafel, want ineens verdwijnt Jezus uit hun oog. Dit grote nieuws houden ze niet voor 
zichzelf. Meteen staan ze op van de tafel en gaan direct terug naar Jeruzalem. Daar hebben ze wel weer 11 
km. voor over om hun broeders en zusters deelgenoot te maken van de blijde boodschap: Hij is opgestaan. 
De discipelen moeten immers weten dat de vrouwen de waarheid hebben gesproken! Ze gaan vertellen wat 
zij hebben ervaren toen Christus de Schriften opende. Schriftuurlijke bevinding! Laat de Schriften  
maar spreken. Die getuigen van Jezus.  Het Woord aan het woord laten. 
 
Maar eenmaal in Jeruzalem aangekomen, blijkt het grote nieuws al bekend te zijn, omdat Jezus ook aan 
Petrus is verschenen. Groot én goed nieuws: De Heere is waarlijk opgestaan (vs. 34a). 

O onverstandigen en tragen van hart om te geloven al hetgeen de profeten gesproken hebben! 
Moest de Christus niet deze dingen lijden en alzo in Zijn heerlijkheid ingaan? (Lukas 24:25) 

Onderzoekt de Schriften 

Morgenlezing: Psalm 119:65 

Middaglezing: 

Lukas 24:13-31  

Hebreeën 10:1-9  
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Gespreksvragen 
1. Onderzoekt de Schriften … dat gebeurt hier letterlijk samen. De één vraagt en de ander antwoord. 
 Waarom kun je heel goed onderzoeken d.m.v. vragen en antwoorden?  
 
2. Hebben wij ook een taak naar onchristelijke mensen? Hoe zie je dat concreet?   
 
 

Filippus hóórt(!) dat de Moorman de profeet Jesaja leest. Dat hij hardop leest is niet vreemd, het is een 
goede gewoonte. Het Schriftgedeelte dat hij leest is bijzonder: Jesaja 53, het hart van het christelijk geloof. 
Het spreekt van de vernedering en de verhoging van Christus. In het O.T. Het gaat immers over de lijdende 
Knecht des Heeren, de Heere Jezus. Door Zijn lijden en sterven is er verzoening voor de zonden. Hij heeft 
voldaan aan Gods recht. Voor de Moorman en voor de meeste Joden is dat niet duidelijk. De meeste Joden 
lezen voor de lijdende knecht: Het volk Israël. Als een lam is Israël (vele keren) ter slachtbank geleid. Omdat 
de schatbewaarder hier (nog) geen inzicht in heeft, vraagt hij aan Filippus over Wie dit Schriftgedeelte 
spreekt. De diaken kan niet zwijgen. De prediking van Gods Woord is uitleg én toepassing van de 
Schrift! En zó verkondigt Filippus niemand anders dan Jezus alleen. Schriftuurlijke prediking is immers 
christocentrisch en (dus) ook bevindelijk! Filippus zal hebben verkondigd waarom de Christus moest lijden en 
sterven. En wie, dan juist de profeet Jesaja, die ook wel de evangelist van het O.T. of ook wel de 5e 
evangelist wordt genoemd, heeft de weg van de Messias zo helder geprofeteerd? Met Christus’ komst is de 
scheidingsmuur tussen Joden en heidenen afgebroken. Er is één Naam onder de hemel gegeven waardoor 
wij moeten zalig worden, Jood en heiden, de Naam Jezus. Het lijkt wel een catechisatie uur op de 
reiswagen: De Moorman stelt vragen én Filippus geeft vanuit de Schrift antwoord. En deze prediking draagt 
vrucht! Is de heilige doop ook door Filippus ter sprake gebracht of heeft de Moorman hier al eens eerder over 
gehoord? Hoe dan ook, als de wagen verder rijdt komt men langs een watertje. De kamerling heeft nu maar 
één begeerte: Gedoopt te worden. Dan komt de minister tot het doen van openbare belijdenis van zijn geloof 
(vs. 37b). De nadruk valt in deze belijdenis op de Godheid van Jezus. Dan wordt de Moorman, als eerste 
heiden, gedoopt. Na de doop wordt Filippus door de Heere weggenomen. En de minister? Hij bekommert 
zich hier niet om, want hij reist zijn weg met blijdschap. De blijdschap des geloofs, wanneer iemand 
Christus heeft ontmoet en vol is van Hem. Hij is zó vol van Christus, dat hij Fillippus niet mist. David heeft 
éénmaal geprofeteerd dat de Moren als een van de eerste heidenvolken het Evangelie zullen aannemen (Ps. 
68:32). Door middel van deze minister is de profetie in vervulling gegaan. En Filippus? Hij gaat via Azote 
(=Asdod) langs de kust omhoog richting Caesarea. In alle plaatsen waar de diaken komt spreekt hij een 
goed woord van zijn Meester. Vele jaren later ontvangt Filippus, die dan samen met zijn 4 dochters in 
Cesarea woont, o.a. Paulus en Lukas (Hand. 21). 

En beginnende van diezelve Schrift, verkondigde hem Jezus. (Handelingen 8:35b)   

Onderzoekt de Schriften   

Morgenlezing: Psalm 87:3  

Middaglezing: 

Handelingen 8:26-35  

Psalm 87  
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Gespreksvragen 
1. Zag ik maar iets in de natuur, ik zie te veel om God te ontkennen en te weinig om God te geloven. Dit is 
 een spreuk van Blaise Pascal. Wat vind je er van in het licht van ons weekthema? 
 
2.  Praat eens wat door met elkaar over de twee opvallende woorden in onze dagtekst: ‘edeler’ en 
 ‘toegenegenheid’.    

Ver van gemakkelijk was het verblijf in Thessalonica geweest voor Paulus (en Silas). En dat vooral door de 
uitgesproken vijandige houding van de Joden in de synagoge. (Hd. 17:1-10) 
 
Soms hebben we meer last van kerkmensen, dan van wereldse mensen. Juist als het om zaken van de 
‘binnenkant-van-het-geloven’ gaat. Hoe zou dat toch komen? - 
 
Een kortstondige verademing, na Paulus’ verblijf in Thessalonica, was de atmosfeer voor hem en zijn 
metgezel nu in Beréa! De mensen waren daar edeler, “namelijk van gemoed. – Ze laten de oren niet hangen 
naar de Joden, die uit Thessalonica zijn gekomen om onrust te stoken in Berea. “Want dat is een recht edel 
gemoed, dat zijn geloof niet alleen op het zeggen van mensen, maar alleen op Gods Woord bouwt; Efeze 
2:20. Vanwaar deze edelheid voortkomt, zie Matthéüs 13:23” (Kantt. S.V.) Heel praktisch vallen hier enkele 
cruciale zaken op: het Woord moet eerst gehoord, onderzocht en geaccepteerd worden, wil het 
worden verstaan en vruchten dragen. 
 
Om die ‘toebereide aarde’, om de bereidheid van het hart om ècht te luisteren, mogen we de HEERE zeker 
bidden. En wij (docenten) mogen de boodschap dóórgeven.   
 
Benadrukt mag worden, dat God middellijk werkt. Dus: het Woord moet open, de duivel probeert ons er 
steeds van af te houden! Het Woord moet echter open. In de Kerk, op school, maar ook in ons 
persoonlijk leven, thuis, voor onszelf. Er is stilte voor nodig, echte aandacht. Meer nog: 
toegenegenheid des harten (= hartelijke bereidwilligheid), trouw: dagelijks onderzoek, met 
ruggensteun: ook vanuit het gezin (daar vindt 90% van de opvoeding plaats); ‘onderzoekende’, zo staat er, 
‘of deze dingen alzo waren’. Dit is dus een goede, positief-kritische instelling. Er moet over de Boodschap 
worden nagedacht, vergeleken, de uitleg moet/mag soms zelfs worden weerlegd, etc. Maar: vooral worden 
‘ontvangen’, dat wil uiteindelijk ook zeggen: aanvaard met het hart, niet omdat een mèns dat zegt, maar 
aanvaard en geloofd, omdat Gód het zegt én: overtuigt. - En het gebed kan hierbij kan nooit worden gemist. 
 
Er wordt in dit Bijbelgedeelte gesproken van rijke vrucht, de HEERE is daarin vrij. Hij werkt ook nu nog! En: 
waar de HEERE Zijn Kerk bouwt, daar bouwt de duivel zijn kapel: de vijandschap van de Joden is niet 
gering. Overigens, des te meer blinkt ‘het edele’ van de ware christenen uit: vs. 14. De christenen te Berea 
belasteren Gods knechten niet, maar beschermen hen. Dat was geen verdienste. In (geestelijke*) adeldom 
heeft geen mens de hand: dat geschiedt immers krachtens (weder)geboorte! Zo doet de HEERE mensen die 
aan Hem denken, ervaren, dat Hij de Eerste is, Die al tevoren, van eeuwigheid, aan hen dacht.  

En dezen waren edeler, dan die te Thessalonica waren, als die het Woord ontvingen met alle 
toegenegenheid, onderzoekende dagelijks de Schriften of deze dingen alzo waren. (Hand. 17:11)    

Onderzoekt de Schriften 

Morgenlezing: Gebed d H.: 9 
 

Middaglezing: 

Handelingen 17:1-12  

Handelingen 9:1-20 
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Gespreksvragen 

Onderzoekt de Schriften… is er een mooiere aanbeveling dan de dagtekst voor vandaag? “God draagt een 
bijzondere zorg voor ons en voor onze zaligheid.” (N.G.B. art. 3)  Daarom hebben wij het profetische Woord. 
Dat is een kostbaar Woord. De betrouwbaarste gids, op weg en reis naar de eeuwigheid. Dat schreef Petrus 
neer, aan het eind van zijn leven. Het is zeer vast. In het Grieks staat eigenlijk: vaster (dan álles op deze 
wereld, zelfs de meest bijzondere ervaringen die je meemaakt.) 
 
Het is ook een betrouwbaar woord. In de krant en op het scherm worden soms leugens verkondigd onder 
het mom van de waarheid. Maar op de Bijbel kunnen we áán. Het is Gods onfeilbaar Woord. 
Het is ook eenvoudig Woord. Iemand schreef: “als een keizer de voeten van een verachte bedelaar wies, 
zou de hele wereld zo’n vorst prijzen. Maar nu Gods Zoon, de Koning der koningen Zich tot in de smadelijke 
kruisdood vernederde, verwondert niemand zich daarover. Enkele gelovigen uitgezonderd.” En het is toch 
ook zo’n heerlijk Woord! 
 
Het Woord onderscheidt ons! Ja, wij mogen de Bijbel onderzoeken, omdat we hem hebben. Daarmee 
maakt de HEERE verschil. Onderscheid waar het niet is. Dat kunnen we niet genoeg waarderen. “Je doet 
wél, dat je daarop acht geeft.” De Schriften onderzoeken is het beste werk. 
Het Woord is als een licht. Schijnende in een duistere plaats. Deze wereld. Ons hart. Het wingewest van 
satan. De HEERE zegt er in: “Mijn zoon, geef Mij je hart.” Onze ogen moeten er voor geopend worden. Maar 
wat we dán zien… dat werpt licht over álle dingen. O, dan verandert alles. We lezen hier zo mooi: ‘totdat de 
dag aanlichte.” Dan komt de HEERE op Zijn tijd, om alles goed te maken. Met Zijn geliefde Zoon te 
openbaren. Het Woord wijst dan ook boven alles naar: 
 
de Morgenster. Dat is Christus. Zie maar: Openbaring 22:16. (Dat hopen we vanmiddag te lezen.) Dat is 
een treffende Naam. De morgenster is de laatste en de helderste ster in de nacht. De voorbode van de 
nieuwe dag. Dat geeft blijdschap, na droefheid. Als de morgenster opgaat in je hart. Dat is de enige troost in 
leven en in sterven (H. Cat. vraag 1). – Straks komt de nieuwe dag. De wederkomst. Dan komen Gods 
kinderen thuis. Dan zullen ze elkaar in de ogen zien. En bovenal: samen op de Heere Jezus zien. Het Lam, 
dat hen Gode gekocht heeft. Dan is Hij de Zon der gerechtigheid, dan wordt het écht dág. De Zon gaat dan 
nooit meer onder. 
 

En wij hebben het profetisch Woord, Dat zeer vast is, en gij doet wel dat ge daarop acht hebt, als op een licht, 
schijnende in een duistere plaats, totdat de dag aanlichte en de morgenster opga in uwe harten. ( 2 Petr. 1:19)V 

Onderzoekt de Schriften 

Morgenlezing:  2 Petrus 1:10-21   Lofz. v. Z.:4  

Middaglezing:  Openbaring 22:10-21   

1. Waarom heet Christus nu de Morgenster? (Openbaring 22:16) 
 
2. Waarom zal het Petrus getroost hebben denk je? 
 
3. Wat is jouw les uit dit Woord voor vandaag? 
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Gespreksvragen 
1. Wat maakt jouw kijk op de schepping anders dan die van een niet-gelovige? (denk 

eventueel aan je omgang met de natuur, bezittingen, hoe je in het leven staat) 
2. De schepping was niet noodzakelijk, God had ook niets kunnen maken. In zichzelf is Hij 

al alles en volkomen. Toch heeft God de aarde (en ons) gemaakt. Hoe beïnvloedt dit 
jouw kijk op de schepping?  

      

      

Morgenlezing: Psalm 19:1 

Middaglezing: 

Genesis 1:20-31 

Genesis 2: 7,8 en 15 

maandag 10 oktober 2022 

Gespreksvragen 

Je hoeft niet gelovig te zijn om de pracht van de schepping te zien. Toch maakt het wel verschil; als gelovige 
kijk je anders naar jouw omgeving. 
Waarom? Omdat je de Maker kent. Hierdoor zie je ook meer! 
In de schepping zien wij iets van de Maker terug. Een gelovige ziet dus iets van de grootheid en majesteit 
van God de Vader. 
Denk maar eens aan allerlei bijzondere oceaandieren of aan de sterren. Het zit zo bijzonder en complex in 
elkaar; nog veel ingewikkelder dan de mens ooit kan bevatten. 
 
Alles in de natuur laat iets zien van de indrukwekkende majesteit en grootheid van God. Alles (hoe klein ook) 
verwijst naar Hem. Het gaat uiteindelijk niet om de schepping zelf, maar om de Schepper. 
De grootheid en schoonheid van de schepping brengt ons bij de grootheid en schoonheid van de Schepper. 
 
Als Maker is God ook de Eigenaar. Dat betekent dus dat wij mensen een bepaalde verantwoordelijkheid 
hebben, richting onze Schepper. God heeft zijn schepping aan ons toevertrouwd, maar het is zijn eigendom. 
Moeten wij niet zuinig zijn op de spullen van een Ander? 
 
 
Bij de maaltijd: 
Wij zijn door God geschapen. God gaf Adam (de mens) de taak om de aarde te bouwen en te bewaren. 
Ligt er voor ons een extra taak in het ‘bewaren’? 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

De Grote Schepper 

Week van de Duurzaamheid 

Morgenlezing: 

Middaglezing: 
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Gespreksvragen 
1. Heb jij wel eens het idee dat wij op aarde alles ‘wel even kunnen regelen’? Ervaar je daar 

wel eens teleurstelling in? 
2. Kun je een voorbeeld bedenken over hoe jij (beter) voor de aarde kunt zorgen? 

In de verzen van Psalm 104 zie je hoe de psalmdichter zich verwondert over hoe alles met elkaar 
samenhangt (als een ecosysteem) in de natuur. Wat wonderlijk! 
Elk schepsel heeft zijn plaats op de aarde gekregen van God en krijgt van God wat hij nodig heeft. In deze 
psalm alleen al worden ontzettend veel verschillende schepsels genoemd. Van een aantal weten wij niet 
eens precies wat het zijn. 
De mens is slechts één van deze schepselen. Wij krijgen dus ook een bescheiden plaats. God staat centraal, 
dit vergeten wij vaak, toch? 
Mensen hebben niet de taak om te heersen, want God is de heerser! 
Wij mogen zorgen voor aarde, maar wij zijn slechts een klein radertje in deze grote schepping van God.  
 
Heb je er wel eens over nagedacht? Wij mensen bedenken iets moois (zoals auto’s en het gebruik van 
brandstof) maar vergeten vaak wat dit doet met de schepping. Denk maar eens aan het voorbeeld van 
fossiele brandstof; wat een schade aan de schepping heeft dat al veroorzaakt! Wij denken vaak te heersen, 
maar iedere keer blijkt het tóch anders te werken. 
 
 
 
Bij de maaltijd: 
Op talloze plekken in de Bijbel wordt met groot ontzag gesproken van Gods schepping. Ook in Jesaja 40. 
Kijk maar eens omhoog.. (vs. 26)  
Wij kunnen God, Zijn grootheid en Zijn macht niet doorgronden.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Schepsels op aarde 

Week van de Duurzaamheid 

 

 
Morgenlezing:       Psalm 104:1  

 Middaglezing: 

Psalm 104:5-24 

Jesaja 40:25-28 
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Gespreksvragen 
1. Benoem een aantal dingen in de schepping waarover jij je verwondert  
2. ‘Wie ben ik dat U aan mij denkt?’ Begrijp je de verbazing die er spreekt uit vers 5? 

 

 

 

 

Gisteren ging het over de nietigheid van de mens. Ook vandaag laat deze psalm daar iets over zien. Tussen 
de verzen 2 en 10, waarin lofprijzingen staan, spreekt David over God en de mens. Gods vinger en over het 
werk van onze hand.  

Mensen zijn onderdeel van het grote geheel van de schepping. Daarbinnen lijken wij zelfs nietig. Maar Gods 
macht toont zich ook in de allerzwakste mensen. De grote Schepper wil in het bijzonder met kinderen van 
doen hebben. Zuigelingen, baby’tjes zelfs! 
David ziet nog meer wonderen van God, bijvoorbeeld in vers 4: Als ik Uw hemel aanzie, het werk Uwer 
vingeren, de maan en de sterren, die Gij bereid hebt.  
Daardoor roept hij in vers 5 in verbazing uit. ‘Wie ben ik dat u aan mij denkt?’ 
In vers 6 en 7 staat dat we hier op aarde een taak hebben gekregen. 
De mens is beelddrager van God. De mens mag de aarde bewonen, bebouwen en bewaren.  
 
Deze psalm bevat de verbazing van de psalmdichter. Als je kijkt naar vers 7 lijkt misschien dat wij mogen 
heersen over de aarde. Maar het zou het logischer zijn de zin ‘U hebt hem weinig minder gemaakt dan de 
engelen' hier ook niet als een conclusie, maar als onderdeel van de vraag te lezen. Dan komt pas de 
kern: ‘Gij doet hem heersen over de werken Uwer handen’ Dit lijkt op het gedeelte bij de maaltijd uit Genesis 
2; mensen mogen de aarde gebruiken, maar ze zijn zelf deel van het grote geheel van hemel en aarde. 
 
Bij de maaltijd: 
Ons doel is om te leven tot eer van God. Dit moet te zien zijn voor de mensen om ons heen. Zorg hierin dat 
je geen aanstoot geeft.  
Zoek niet je eigen voordeel staat er in vers 33. Ook dit laat zien dat wij moeten zorgen voor alles en allen om 
ons heen. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Verwondering over de schepping en ons werk 

Week van de Duurzaamheid 

  

 
Morgenlezing: Psalm 8:4  

   Middaglezing: 

Psalm 8 

 1 Korinthe 10: 31-33 
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Gespreksvragen 
1. Ben jij wel eens angstig over wat de toekomst zal brengen? Vertel je dit in je gebed aan 

God? 
2. God heeft altijd het laatste woord. Geloof jij dat ook? 

Als je dit gedeelte leest, voel je dan ook de chaos van het water, de angst en de verwarring? Herken je dit 
gevoel in je eigen leven? Misschien wel in het bijzonder als het gaat over de zorgen over de toekomst, het 
klimaat en alle natuurrampen.. 
Wat een tegenstelling met de rust van Jezus, Die weet dat God de Schepper, ook Zijn Vader is. Hij stelt een 
grens aan de chaos. Hierdoor heeft de storm niet het laatste woord.  
De houding van Jezus staat in scherp contrast met de houding van de discipelen. 
Jezus’ vraag is dan ook niet vreemd: Waar is uw geloof?  
Geloof: daar gaat het om. De vraag wat geloof is, wordt hier verbonden met de vraag hoe we omgaan met 
dreiging van chaos, angst en verwarring.  
Hoe zien we de chaos in dit verhaal? Sommige theologen zeggen: het gaat hier om onze innerlijke chaos, 
om alles wat er aan chaos in ons eigen hart en ziel plaatsvindt. Jezus helpt ons de chaos tot rust te brengen. 
 
Er staan in het Bijbelgedeelte twee verhalen achter elkaar. Over de chaos buiten in de wereld (de storm op 
het meer) en van de chaos binnen in de mens (de Gadareense bezetene). 
In beide geschiedenissen gaat het over de schepping die Jezus weer hersteld. 
Deze geschiedenissen laten ons beide zien dat buiten in de wereld en binnen in ons er zoveel aan de hand 
is.  
Soms kunnen we ook een innerlijke, onbestemde angst hebben voor wat ons door klimaatverandering 
allemaal te wachten staat. Vergeet dan niet dat God ons rust wil geven. 
 
Bij de maaltijd: 
God zal ons rust geven. We worden wel opgeroepen om een juk op te nemen, maar deze zal zacht zijn. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Storm op het meer en in het hart 

Week van de Duurzaamheid 

Morgenlezing: Psalm 24:1 

Middaglezing: 

Lukas 8:22-25 

Mattheus 11:28-30 
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Gespreksvragen 
1. Noem een aantal dingen die er niet meer zullen zijn op de nieuwe hemel en de nieuwe 

aarde. 
2.  Zie jij uit naar wat er beschreven staat in het gelezen gedeelte? Waarom wel of waarom 

niet? 

Weet je het gedeelte van gisteren nog? Over de storm op het meer.. 
En dan staat er dat korte zinnetje in Openbaring: “en de zee is er niet meer”. Dat roept allerlei vragen op, 
zoals ‘waarom geen zee meer’ ‘is deze tekst letterlijk bedoeld’? 
Het boek Openbaring staat vol symbolen, die soms erg moeilijk te begrijpen zijn. Waarom geen zee meer? 
Het eerste antwoord hebben we eigenlijk al gehoord gisteren. De zee en het water is een beeld voor de 
chaos en de macht die de chaos kan hebben. Zelfs tot in de ziel van de mens toe, ook door de zonde. Aan 
die chaos en ook de zonde komt eens definitief een einde zegt deze tekst: die zee die zal definitief 
verdwijnen. Deze tekst in een troost waardoor de angst mag verdwijnen. 
 
Vers 4 zegt dat er op de nieuwe aarde geen pijn, verdriet en lijden meer zal zijn, God zal alles nieuw maken, 
ook wat er in de schepping kapot is gegaan of kapot is gemaakt. 
 
In vers 7 wordt genoemd dat wie volhardt zal ontvangen wat Christus verdiend heeft. 
 
Vers 8 beschrijft ook de ondergang van de ongelovigen. Wat wordt er bedoeld met de 2e dood? Dat is de 
eeuwige ondergang. De eerste dood is het sterven van het lichaam. 
 
Bij de maaltijd: 
In dit gedeelte vertelt Paulus over hoe de Heere Jezus voor de hele schepping kwam. Om ons met God te 
verzoenen. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Zie, Ik maak alle dingen nieuw 

Week van de Duurzaamheid 

 

Morgenlezing: Psalm 73:13 

Middaglezing: 

Openbaring 21:1-8 

Kolossenzen 1:16-20 
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Gespreksvragen 
1. Als je om je heen kijkt, bijvoorbeeld in de natuur of naar de mensen, kun je dan nog spreken van ‘de 
 goede schepping’?  

2. Moeten wij ook een offer brengen om Gods boosheid over de zonde tot stilstand te brengen?     
  

      

      

Morgenlezing: Psalm: 93:3,4 

Middaglezing: 

Genesis 8:1-4,14-22 

 Hebr. 11:1-7 

maandag 17 oktober 2022 

Gespreksvragen 

En God gedacht aan Noach en aan al het gedierte en aan al het vee dat met hem in de ark was. (vers 1) 
 
Zo’n vijfhonderd keer gaat het in de Bijbel over bergen of heuvels. Dat is niet zo vreemd: er zijn veel bergen 
en heuvels in het land Israël. Het zijn opvallende plaatsen in het landschap en het zijn plekken waar soms 
belangrijke dingen gebeuren. Over enkele van die gebeurtenissen lezen we de komende twee weken. We 
zullen merken dat veel van die bergen verbonden zijn met beloften van God. 
 
Vandaag gaat het over het gebergte van Ararat in het tegenwoordige Turkije. Als het water van de zondvloed 
daalt, stoot de ark met Noach, z’n gezin en de dieren op de berg Ararat. Er is een gruwelijke verwoesting op 
de aarde geweest vanwege de slechtheid van de mensen. De Heere God had er zelfs berouw van dat Hij de 
mensen geschapen heeft (6 : 6). Komt het ooit nog goed met de aarde en met de mensen? 
Jawel: God gedenkt aan Noach. Als dat in de Bijbel staat, betekent het altijd dat de Heere iets ten goede 
verandert. Ook hier: Hij herhaalt als het ware de schepping. Opnieuw laat Hij de wind over de aarde gaan. 
Hij gaat alle dingen vernieuwen. Net als bij de schepping zegt God tegen de mensen: ‘Wees vruchtbaar, 
wordt talrijk’.  
 
Maar het verschil tussen Adam en Eva in het paradijs en Noach met z’n gezin op de berg Ararat is dat 
inmiddels de zonde z’n intrede gedaan heeft. Dit is niet meer de goede schepping van het begin. Hoe 
kunnen wij mensen nog met God omgaan? Noach laat het zien. Het kan door het offer. Noach bouwt een 
altaar en brengt een offer als teken van dankbaarheid en van boetedoening. Het offer is bedoeld om Gods 
boosheid over de zonde tot stilstand te brengen. Uiteindelijk is er maar één offer dat de zonde volmaakt 
verzoend heeft: het offer van Zijn leven dat de Heere Jezus bracht. Maar ook Noachs offer neemt God aan 
en Hij geeft zijn belofte dat Hij niet nog eens een wereldwijde zondvloed zal geven. Zaaitijd en oogsttijd, 
zomer en winter zullen tot aan het einde van de wereld niet ophouden. 

Ararat: God begint opnieuw met de mensen  Hoe 

Bergen en beloften  

Morgenlezing: 

Middaglezing: 
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Gespreksvragen 
1. Hoe vind je het als ouders hun kinderen al jong de gewoonten leren die bij het geloof horen, zoals 

bidden, Bijbellezen en naar de kerk gaan? 
 

2. De Bijbelschrijver zegt niet veel over de gevoelens van Abraham en Izak. Vind je dat terecht of niet? 
 

God zal Zichzelf een lam ten brandoffer voorzien. (vers 8) 
 
Vandaag lezen we dat Abraham een reis maakt naar de berg Moria. Die dagenlange reis moet voor 
Abraham wel erg verdrietig geweest zijn. God heeft hem de opdracht gegeven zijn zoon Izak te offeren. Hoe 
kan dat nu toch?! Vraagt God een mensenoffer? Uit het nageslacht van Izak zou toch de Zaligmaker 
geboren worden? Gaat het reddingsplan van God nu niet door? Ondanks al die vragen gehoorzaamt 
Abraham het bevel van God. 
 
Izak zal wel iets gemerkt hebben van de stemming van zijn vader. Er is in deze geschiedenis immers een 
grote vertrouwelijkheid tussen de oude Abraham en zijn jonge zoon. Wat opvalt is dat Izak helemaal bekend 
is met de godsdienstige gewoonten van zijn vader. Hij weet van het offer: het vuur, het hout, het lam. 
Blijkbaar heeft Abraham hem al jong ingewijd in de rituelen die bij het geloof horen.  
 
Izak vraagt dus waar het offer is – en hij blijkt het zelf te zijn! De Bijbel zegt niet veel over de gevoelens van 
Abraham en zijn zoon daarboven op de berg Moria. De Bijbelschrijver richt de schijnwerper vooral op wat 
God doet. Abraham moet stoppen met het offeren van zijn zoon. De Heere God zal zelf voor een offer 
zorgen. Er is een ram die vastzit in de struiken en geofferd kan worden. 
 
Eeuwen later staat op diezelfde berg Moria de tempel. In de tempel is het brandofferaltaar waarop dagelijks 
geofferd wordt. Al die dagelijkse offers wijzen vooruit naar het ene offer van de Heere Jezus. Hij zal op 
Golgotha (niet ver van de berg Moria) zijn leven geven als offer voor de zonden. De Heere God heeft 
inderdaad zelf voor een Offerlam gezorgd en daar mogen we Hem dagelijks voor danken.  

Moria: God zorgt zelf voor een Offerlam  

Bergen en beloften 

Morgenlezing: Psalm 105:5  

Middaglezing: 

Genesis 22:1-14  

Genesis 22:15-19  
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Gespreksvragen 
1.  Het lijkt nogal overmoedig als het volk Israël zegt: ‘Alles wat de Heere gesproken heeft, zullen wij 
 doen.’ Hoe zullen ze tot zo’n uitspraak gekomen zijn?    

2. Wat betekent het voor jou dat je een verbond met God hebt als je gedoopt bent?   

… Mijn stem zult gehoorzamen en Mijn verbond houden, zo zult gij Mijn eigendom zijn… (vers 5) 
 
Het volk Israël is vertrokken uit Egypte en reist door de woestijn. Vandaag lezen we dat ze bij een berg 
komen die in de Bijbel een belangrijke plaats heeft: de berg Sinaï. Daarmee vervult de Heere de belofte die 
hij Mozes gaf bij de brandende braamstruik: ‘Ik zal het volk uit Egypte leiden en het zal mij dienen bij deze 
berg.’  
 
De berg van Sinaï of Horeb wordt in de Bijbel de berg van God genoemd. Dat is niet zo vreemd als we lezen 
wat hier gebeurt. De Heere gaat opnieuw zijn belofte geven, dit keer in de vorm van een verbond.  
In een verbond maken twee partijen een afspraak. Landen maken een verbond om elkaar te helpen tegen 
een gemeenschappelijke vijand. In de Bijbel lezen we dat David en Jonathan een verbond maken. Hier staat 
dat de Heere een verbond maakt met het volk Israël.  
 
Wat belooft de Heere? Als jullie mijn verbond houden en mijn stem (mijn wetten) gehoorzamen, zullen jullie 
mijn speciale volk zijn, mijn persoonlijk eigendom. Israël zal dan een koninkrijk van priesters, een heilig volk 
zijn. Zo zal Israël het middel zijn waardoor andere volken met de Heere God in aanraking komen. 
  
Maar een verbond bestaat uit twee partijen. Wat belooft het volk? Dat lezen we in vers 8: ‘Alles wat de Heere 
gesproken heeft, zullen wij doen.’ Twee partijen doen elkaar hier dus een belofte. Het zijn twee heel 
verschillende partijen: de heilige God en een volk van zondaren. De vaste en zekere belofte, het 
betrouwbare woord van God, staat hier naast de belofte van mensen die hun woord om niks kunnen breken.  
Wat een wonder van genade dat de Heere God trouw is. Hij neemt in dit Bijbelgedeelte het initiatief tot het 
verbond. Hij is in het leven van veel van onze leerlingen en leraren de eerste geweest toen Hij het teken van 
zijn verbond gaf in de doop. Dat geeft gelovige houvast in het leven. Als je in het geloof leeft, behoor je tot 
een koninklijk priesterschap, een heilig volk dat God zich tot een eigendom maakte. (1 Petrus 2 : 9) 

Sinaï: de berg van de verbondssluiting 

Bergen en beloften  

Morgenlezing: Psalm 147:10  

Middaglezing: 

Exodus 19:1-8   

1 Petrus 2:1-10   



            
  

donderdag 20 oktober 2022 

44 

Gespreksvragen 
1. Sommige kerken heten Sionkerk of Sionskerk. Waarom zou die naam gekozen zijn?   

 
2. Veel christenen gaan op reis naar Israël en bezoeken Jeruzalem. Zou dat het geloof kunnen 

versterken?      
 

 

De Heere bemint de poorten van Sion boven alle woningen van Jakob. (vers 2) 
 
Overal in de wereld zijn steden gebouwd op bergen en heuvels. Mensen zochten hoge plaatsen om hun 
versterkte steden te bouwen. Daar wilden ze veiligheid vinden en hun macht tonen. 
 
Vandaag lezen we in de Bijbel over de stad Jeruzalem, die in deze psalm Sion genoemd wordt. Die stad is 
niet op een willekeurige berg gebouwd, maar op heilige bergen, staat er in psalm 87. Dat wil zeggen dat de 
Heere die bergtoppen apart heeft gezet in de wereld. Hij is wel de Heere van heel de aarde, maar op deze 
berg Sion wilde Hij op een speciale manier wonen. Op de toppen van dit gebergte moest Abraham zijn zoon 
Izak offeren. Op de toppen van dit gebergte bouwde Salomo op bevel van God de tempel. Daar in het 
Heilige der heilige stond de ark met het verzoendeksel. Daar werden de offers gebracht. Daar toonde alles 
dat de Heere bij zijn volk wilde wonen. 
 
Je bent wel een gezegend mens als je in die stad Sion wonen mag. Zo dicht bij de Heere! Het wonderlijke 
van de psalm die we vandaag lezen is dat er staat: als jij bij de Heere Jezus hoort, ben je een inwoner van 
Sion. Hoe zit dat? 
 
In de Bijbel wordt de Heere de God van Israël genoemd, maar in deze psalm blijkt dat Hij ook de God van 
andere volken wil zijn. Van welke volken? Egypte, Babel, de Filistijnen… Het Nederlandse volk staat er niet 
bij. Het gaat ook niet om de opsomming van bepaalde volken. Ieder die de Heere Jezus kent als zijn Heere 
en Verlosser wordt een inwoner van Sion. 
 
Dat Sion is niet de stad Jeruzalem die je kunt bezoeken als je naar Israël gaat. Het is het rijk van God dat 
bestaat uit alle gelovigen in alle landen. Op die berg Sion vindt een schare die niemand tellen kan veiligheid, 
maar het draait daar niet om hun eigen macht zoals in al die andere steden op bergtoppen. Alles is gericht 
op de Heere. Hij belooft zijn kinderen een toekomst in het nieuwe Jeruzalem waar Hij alles en in allen zal 
zijn.  

Sion: heilige berg waarop God speciaal wil wonen   

Bergen en beloften   

Morgenlezing: Psalm 87:1,2  

Middaglezing: 

Psalm 87  

Psalm 122  



            
  
vrijdag 21 oktober 2022 

45 

Gespreksvragen 
1. Kun je een concrete situatie noemen waarin duidelijk blijkt dat de strijd tussen de Heere en de duivel 

ook jou aangaat?    
 

2. Wat betekent het voor jou dat de overwinning van het rijk van God zeker is, ook al zien we dat nu nog 
niet altijd?  

Hoe lang hinkt gij op twee gedachten? Zo de HEERE God is, volgt Hem na, en zo et Baäl is, volgt hem na. 
(vers 21) 
 
Bergen en heuvels zijn in de geschiedenis vaak het toneel van veldslagen geweest. Het ene leger graaft zich 
in op de top van de heuvel, het andere leger probeert de heuvel te veroveren. Denk maar aan de slag op de 
Grebbeberg in 1940. In de geschiedenis van vandaag staan allebei de legers op de top van de berg Karmel. 
De legers zijn nogal verschillend van omvang: 450 man aan de ene kant, de priesters van Baäl, en één man 
aan de andere kant, Elia. Er is ook publiek: het volk van het Tienstammenrijk kijkt toe bij deze veldslag. 
Het is een spectaculair schouwspel. Het bouwen van twee altaren, het slachten en offeren van twee stieren, 
vierhonderdvijftig priesters die hun god proberen te dwingen tot een antwoord, tegen het altaar opspringen 
en zichzelf verwonden zodat het bloed over hun lichaam loopt… en ten slotte een bovennatuurlijke bliksem 
die het altaar van Elia inclusief het offer verbrandt.  
 
Wat gebeurt hier? Het is de zichtbare vorm van een strijd die alle eeuwen door gestreden is en die nog 
steeds woedt. God en duivel, het rijk van het licht en het rijk van de duisternis, ze zijn tot aan de wederkomst 
van de Heere Jezus in oorlog met elkaar.  
 
Gaat jou dat wat aan? Zeker wel, precies zoals de strijd tussen Elia en de Baälpriesters het toekijkende volk 
iets aanging. Elia vroeg het aan volk: hoelang hinken jullie op twee gedachten? Het is dezelfde vraag die ons 
gesteld wordt. Hoelang denk je nog de Heere een beetje te kunnen dienen en tegelijk een beetje je eigen 
gang te kunnen gaan? Die vraag maakt ons allemaal onderdeel van die strijd tussen Gods rijk en dat van 
satan. De overwinning aan Gods kant is zeker, dat blijkt ook uit wat er gebeurt op de berg Karmel. Maar jij en 
ik delen alleen in die overwinning als we in het geloof kiezen de Heere te dienen.   

De Karmel: veldslag tussen de Heere en de afgoden  

Bergen en beloften   

Morgenlezing: Psalm 135:8 

Middaglezing: 

1 Kon. 18:17-37    

Psalm 135:13-21  



            
  

maandag 31 oktober 2022 

46 

Gespreksvragen 
1. Hoe denk jij over het dragen van een armbandje met de tekst ‘What would Jesus do?’ 
 
2. Heb je je wel eens gerealiseerd dat de Heere Jezus een puber geweest is van dezelfde leeftijd als jij? 
 Wat betekent dat voor je denken over de verleidingen als je dat tot je door laat dringen?    
  
 

Toen werd Jezus door de Geest weggeleid in de woestijn, om verzocht te worden door de duivel. (vers 1) 
 
Gisteren ging het in de Bijbellezing over de strijd tussen het rijk van God en het rijk van de satan. Die strijd 
speelt zich af op deze aarde, in onze eigen tijd, in ons eigen leven. Je kent de tactiek die de duivel daarbij 
gebruikt: verleiden, lokken, halve waarheden vertellen. Hij zegt bijvoorbeeld: ‘Kom op, zo erg zal God dat 
toch niet vinden. Die jongens doen het ook.’ Of hij maakt iets vreselijk aantrekkelijk voor je, terwijl je weet dat 
het verkeerd is. 
 
Vandaag lezen we dat de Heere Jezus dat ook heeft meegemaakt. Ergens op een onbekende berg in de 
woestijn. Na veertig dagen vasten heeft de Heiland honger. En dan komt de duivel met mooie woorden en 
prachtige beloften. Woorden uit de Bijbel zelfs – maar die kun je blijkbaar ook verkeerd gebruiken. 
 
Hoe houdt de Heere Jezus zich staande? Door te wijzen op wat de Bijbel echt zegt. Hij leeft bij het Woord 
van zijn Vader. Dat is een belangrijke aanwijzing voor ons als de duivel ons wil verleiden. Wat staat er in de 
Bijbel, of zoals een paar jaar geleden op de armbandjes stond: What would Jesus do? 
 
Dit Bijbelgedeelte is een bemoediging voor ons: de Heere Jezus weet hoe het in jouw leven toegaat. De 
Bijbel noemt Hem een Hogepriester die medelijden kan hebben met onze zwakheden, omdat Hij op dezelfde 
manier verzocht is geweest. (Hebreeën 4, 15)  
 
Hij is in alle dingen aan jou en mij gelijk geworden, met dit grote verschil: Hij liet zich niet vangen door de 
verleidingen van de duivel. Als wij eerlijk zijn voor God moeten we bekennen dat dat bij ons zo vaak wel 
gebeurt. Maar omdat de Heere Jezus in al die verzoekingen staande gebleven is, is er voor ons vergeving 
als we vallen voor de verleidingen.  

De berg der verzoeking: een Hogepriester die in alle dingen, gelijk als wij, verzocht is geweest.   

Bergen en beloften  

Morgenlezing: GdH:7   

Middaglezing: 

Mattheus 4:1-11 

Hebreeën 4:14-16 



            
  

dinsdag 1 november 2022 

47 

Gespreksvragen 
1. Zoek jij ook een rustige plek als je voor jezelf wilt bidden? Waarom wel of waarom niet?  

2. De hele offerdienst van het Oude Testament is vervuld in het offer van de Heere Jezus. Heeft het dan 
 nog wel zin om als christen vandaag het Oude Testament te lezen?    

 
  

 

En hun ogen opheffende, zagen zij niemand dan Jezus alleen. (Mattheüs 17 : 8) 
 
We gaan verder met het thema bergen en beloften. Dit keer zijn we op een hoge berg, volgens het verslag in 
het Evangelie van Mattheüs; misschien de berg Tabor of Hermon. Het valt op dat de Heere vaak op een berg 
tot mensen spreekt en hier gebeurt dat wel op een heel bijzondere manier.  
 
De bedoeling waarmee de Heere Jezus de berg beklimt is duidelijk: Hij wil gaan bidden. Ook op andere 
plaatsen in de Bijbel lezen we dat Hij dan een stille omgeving zoekt, bijvoorbeeld op een berg. Bidden vraagt 
concentratie op God en dat kan niet in de drukte. Wel kunnen er vertrouwde mensen bij zijn: Petrus, 
Johannes en Jacobus klimmen mee omhoog.  
 
Maar boven op de berg wordt uiteindelijk niet gebeden. De gedaante van de Heere Jezus verandert en wordt 
helder als een lichtflits. En twee mannen praten met Hem. De discipelen hebben die mannen nog nooit 
gezien, maar ze begrijpen dat het Mozes en Elia zijn. Die namen horen bij de wet en bij de profeten, eigenlijk 
bij het hele Oude Testament. Ze praten met elkaar over het lijden en sterven van de Heere Jezus dat eraan 
komt. In het Oude Testament wordt dat immers al voorspeld.  
 
En dan klinkt de stem van God de Vader. Hij spreekt niet over Mozes of Elia. Hij wijst op de Heere Jezus: ‘Dit 
is mijn geliefde Zoon.’ De discipelen moeten leren dat hun Heiland de vervulling is van de wet en van de 
profeten, van het hele Oude Testament.  
 
Wat een ervaring voor Petrus, Jacobus en Johannes. Je zou er helemaal van in de war raken. Dat zijn ze 
ook wel even, maar toen alles voorbij was, ‘zagen zij niemand dan Jezus alleen’. (Mattheüs 17 : 8) Dat is ook 
voor ons genoeg als we in de war zijn door wat er om ons heen of in ons leven gebeurt.    

De berg der verheerlijking: niemand dan Jezus alleenV 

Bergen en beloften 

Morgenlezing: Psalm 95:4  

Middaglezing: 

Lukas 9:28-36  

2 Petrus 1:16-21  



            
  

woensdag 2 november 2022 

48 

Gespreksvragen 
1.    

 

  

DANKDAG   

Bergen en beloften   

Morgenlezing: Psalm -  

Middaglezing: 

- 

-  



            
  

donderdag 3 november 2022 

49 

Gespreksvragen 
1.  In onze westerse wereld verdelen we de eeuwen in eeuwen voor Christus en eeuwen na Christus. Vind 
 je dat een goede manier van indelen van de tijd?    

2. Heeft het verlossingswerk van de Heere Jezus alleen met ons eigen geloof te maken of ook met het 
 geheel van deze wereld?  

 

Het is volbracht. (vers 30) 
 
Een berg is het helemaal niet, Golgotha, eigenlijk zomaar een heuvel net buiten het oude Jeruzalem. Maar in 
de rij van Bijbelse ‘bergen’ mag Golgotha zeker niet ontbreken. Hier werd de loop van de 
wereldgeschiedenis definitief veranderd. 
 
Vandaag lezen we dat de Heere Jezus gekruisigd wordt op Golgotha. Het is een plaats waar veel vaker 
misdadigers werden terechtgesteld. Daarom heet die heuvel ook schedel of schedelplaats. Ieder inwoner 
van Jeruzalem wist het: hier vinden criminelen hun welverdiende, gruwelijke einde.  
 
Maar is het einde van ‘Jezus de Nazarener, de koning der Joden’ ook welverdiend? Níet verdiend als je let 
op zijn eigen leven: Hij heeft nooit zonde gehad of gedaan. Wél verdiend als je weet dat Hij de verkeerde 
dingen van de gelovigen van alle eeuwen op zichzelf geladen heeft.  
 
De evangelieschrijver legt er in dit gedeelte de nadruk op dat deze terechtstelling al in het Oude Testament 
was aangekondigd. Hij zegt dan: het Schriftwoord moet vervuld worden. De gelovigen van het Oude 
Testament hebben naar de komst van deze Messias en naar zijn verlossingswerk uitgezien. Daarom is het 
niet alleen voor zichzelf maar ook voor iedereen die bij Hem hoort dat de Heere Jezus roept als Hij sterft: het 
is volbracht! 
 
Daarmee wordt de wereldgeschiedenis definitief veranderd. In het paradijs leek het alsof de duivel 
overwonnen had. In de wereldgeschiedenis lijkt de duivel de leider van de wereld te zijn. Maar nu blijkt dat hij 
de verliezer is. De Heere Jezus vermorzelt de kop van de slang zoals dat in Genesis al was voorspelt. 
Daarom is er hoop voor deze wereld vol oorlog en haat, verdriet en angst. De overwinnaar van Golgotha 
belooft voor alle gelovigen een nieuwe hemel en een nieuwe aarde. Daar is geen onrecht meer, geen oorlog 
en verdriet, daar heerst goddelijke gerechtigheid. En ieder die de Heere Jezus als zijn Heiland heeft 
aangenomen deelt in dat heerlijke uitzicht. En daarom geeft de overwinningsroep van de Heere Jezus ‘Het is 
volbracht’ ook uitzicht voor de verdrietige dingen in jouw leven.  

Golgotha: hart van de wereldgeschiedenis  

 

Bergen en beloften  

Morgenlezing: Psalm 22:1  

Middaglezing: 

Johannes 19:17-30 

Hebreeën 10:5-14 



            
 

vrijdag 4 november 2022 

50 

Gespreksvragen 
1.  Welk beeld van de overwinning van Christus vind je het mooist en waarom? De gevangenis 
 gevangen, de dood overwonnen, het leven en de onverderfelijkheid naar het licht gebracht, als de 
 grote Hogepriester ingegaan in het binnenste Heiligdom.   

2.  Zou zingen helpen bij het brengen van de lof aan God? Waarom wel of waarom niet?  

… werd Hij opgenomen daar zij het zagen. (vers 9) 
 
De Olijfberg was bekend terrein voor de Heere Jezus en voor zijn discipelen. In de nacht voor de kruisiging 
zijn ze nog aan de voet van deze berg geweest in de hof van Gethsemane. Ongeveer veertig dagen later zijn 
ze er weer en beklimmen ze de top van de Olijfberg. 
 
Daar neemt de Heiland in zijn menselijke gestalte afscheid van zijn discipelen. Tot het laatst toe blijft Hij zijn 
leerlingen troosten met zijn beloften. We lezen dat Jezus de kracht van de Heilige Geest belooft aan zijn 
discipelen. Hij belooft ook dat ze getuige van Hem zullen zijn in Jeruzalem, Judea, Samaria, ja in heel de 
wereld. Dat is overigens niet alleen een belofte, maar ook een opgave voor de discipelen van toen en voor 
de gelovigen van alle tijden. 
 
Het werk van de Heere Jezus hier op aarde is volbracht, aan het recht van God is voldaan en Gods toorn is 
gestild. Nu keert Jezus als overwinnaar terug en vaart Hij vol eer op naar de hemel. Hij gaat met zijn 
menselijke lichaam naar de hemel en Hij zal met datzelfde menselijke lichaam terug komen. De eeuwige 
Zoon van God heeft bij zijn geboorte de menselijke natuur aangenomen. Hij was waarachtig, echt, God en 
Hij is ook waarachtig, echt, mens geworden. Hij is dat ook na zijn hemelvaart gebleven. En zo hebben alle 
gelovigen een onderpand in de hemel, een garantie, dat Jezus als het Hoofd van zijn gemeente allen die bij 
Hem horen tot zich zal nemen. (HC 49) 
 
De Bijbel gebruikt allerlei beelden om de overwinning van Christus te beschrijven. Hij heeft de gevangenis 
gevangen genomen, Hij heeft de dood overwonnen, Hij heeft het leven en de onverderfelijkheid aan het licht 
gebracht, Hij is als de grote Hogepriester door het voorhangsel gegaan tot in het binnenste Heiligdom. Daar 
in de hemel is Hij opgewacht door de engelen die Hem lof en eer toezingen. Wij mogen hier op aarde die 
lofprijzing oefenen met het oog op de eeuwige heerlijkheid waarin de lof van de Vader, van de Zoon en van 
de Heilige Geest volmaakt zal zijn.  
 

Olijfberg: de kroningsberg   

Bergen en beloften  

Morgenlezing: Psalm 47:3  

Middaglezing: 

 Handelingen 1:4-12 

Hebreeën 1:1-14 
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